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				Affiche Arnhemse Nieuwe, i.o.v. Ontwerp Platform Arnhem.

				September 2019, met Frank. 
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				Logo Villa Vleer, i.o.v. Karel en An, Zutphen.

				2019, Jasper 
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				Wie is wie?

				Joost (ik) is bedenker/oprichter, creatief directeur, bewaker van de Alleburen-cultuur (over wat dat is, later meer), ontwerper en begeleider.

				An onderhoudt de aanname en ontwikkeling van de deelnemers, leidt de geldstromen en is ‘het geweten’ van Alleburen.

				Klaas Evert, Marian en Mariël vormen de raad van toezicht van de stichting Alleburen.

				Josée is het derde lid van het dagelijks bestuur. Ze helpt An en geeft raad. Ze wordt zomer 2022 opgevolgd door Jan Erik.

				(Andere) Mariël is er tot en met de proefdraai-periode bij. Ze is heel belangrijk in het begin, maar haakt af wegens verschil van inzicht.

				Jasper volgt Mariël op en is al snel een niet meer weg te denken Allebuur.

				Kiki doet de administratie.

				Thon is de computerman die helpt om alles in de lucht te houden.

				Josse is aangenomen voor de Introdans-opdracht en werkt van maart 2021 tot augustus 2022 voor Alleburen.

				Jan Erik volgt aan het einde van dit deel Josée op en wordt zakelijk directeur.

				En meer, maar die kom je vanzelf tegen. Ik gebruik alleen voornamen van de deelnemers, vanwege de privacy.

				Jurgen wordt aan het einde van dit deel senior ontwerper.
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				Proloog

				Een werkplek opzetten waar mensen met wat voor een handicap of achterstand dan ook, zich op hun gemak voelen en hun creativiteit leren inzetten. Dat ze weer mee kunnen draaien in de maatschappij... zoiets. Bij mij thuis. En hoe anders dan in de vorm van een ontwerpbureau? Daarvan weet ik hoe het moet per slot van rekening. 

				Dat is het idee. Maar dan moet het nog gebeuren. 

				Hoe dan? Daarover gaat dit boekje.

				Dit boekje gaat NIET over hoe je een succesvol bedrijf opzet. Wil je dat weten? Dan zijn er betere boeken, van mensen die dat honderd keer slimmer aanpakten dan ik. Dingen zijn zo gegaan als ze zijn gegaan. Er was een idee wat en hoe, geen uitgewerkt plan. Voor het geld moet je niet in deze hoek zijn, voor het doen van dingen die er toe doen wel. Daarmee kun je veel anderen en jezelf een groot plezier doen!

				De eerste periode van Alleburen was erg ‘IK’. IK bedacht het, IK begon het en IK werkte er drieënhalf jaar aan een stuk voor en dacht aan (te) weinig anders. Daarnaast speelden de eerste jaren zich in mijn huis af en was IK dus fulltime bij alles en iedereen betrokken. Langer moest het ook niet zo gaan; dat zou niet goed voor Alleburen en niet goed voor mij zijn geweest. Zouden we allebei niet vol hebben gehouden. Alleburen is nu ‘WIJ’.De pioniersfase is voorbij en Alleburen staat aan het begin van een flinke professionaliseringsslag.Op naar volwassenheid.
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				Vast staat dat deze beginperiode heel belangrijk is geweest. De toon is gezet en de sfeer voor een deel bepaald. Voor als we ooit gaan zwalken en van de koers afraken is het wellicht goed weer even te kunnen lezen waar we vandaan komen. Voor iedereen die ook ‘zoiets’ wil gaan doen en gewoon voor mezelf om zo nu en dan eens over deze waanzinnige periode terug te lezen.

				An, die al heel snel mee is gaan helpen en meer verstand van de deelnemerskant heeft, is meer en meer het geweten van Alleburen. Zij vecht voor een gezond bedrijf. Een bedrijf dat veel minder afhankelijk is van ons. 

				Kan Alleburen bestaan in een cultuur van urenregistratie en vakantiedagen? Het zal moeten blijken.

				Ik vind het best moeilijk om ‘het begin’ los te laten. M’n kindje, om het cliché maar even te gebruiken. Natuurlijk is het geweldig dat het groter wordt, dat steeds meer mensen zich voor de droom inzetten, maar er is ook het loslaten van dingen en het aan de kant zetten van het egostrelen; ‘Wat knap van je’, ‘Wat te gek dat je dit doet (ondanks je eigen ziekte!)’, ‘Wat een geweldige plek heb je hier’, etcetera etcetera. Van An en de anderen begrijp ik heel goed dat ze daar wel klaar mee zijn. Dat het te groot, te mooi en te belangrijk voor velen is geworden om het zo dicht op mijn leven te laten.

				Herfst 2022 zijn we verhuisd naar Kunstportaal. Meer deelnemers, meer begeleiding, meer opdrachten, meer met de buurt. Kansen te over.
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				Het dal uit en plannen maken

				Jarenlang heb ik een goedlopende ontwerpstudio in 

				Amsterdam gehad: Overburen. Maar wekelijks naar Amsterdam gaat vanaf medio 2018 eigenlijk niet meer. 

				Ik kan dat nog een tijdje volhouden met allerlei lapmidde-len en hulp van anderen, maar meer en meer voel ik dat het aflopend is. Ik weet al heel lang dat dit ooit zal gaan gebeuren. De MS (multiple sclerose) maakt dat ik lang-zaam achteruit ga.

				Iets in Arnhem opzetten dan? Iets dat Amsterdam kan vervangen. Niet minder maar anders. Het mag geen achteruitgang zijn. Dat is hoe ik met mijn ziekte omga; als iets niet meer kan, moet er iets anders voor in de plaats. Dat lukt lang niet altijd hoor, daarvoor is het teveel en vaak te heftig, maar het is een uitgangspunt.

				Iets voor jongeren in een rolstoel die ontwerper willen worden? Het kan op veel manieren tegenzitten, waar-door het niet lukt van je creativiteit je beroep te maken.Is dit het moment om te gaan doen waar ik al langer van droom?

				Het regent een paar keer flink als ik naar Overburen in Amsterdam rijd. Vervelend. Een oog doet het minder en 

				‘s avonds en bij erge regen heb ik daar extra last van. 

				Als ik het thuis vertel, vraagt m’n oudste waarom ik niet ga carpoolen. Hoe dan? Hij legt het me uit en zo heb ik het gedaan. Een bericht op Facebook:

				‘Wie rijdt er mee naar Amsterdam? Mijn auto, ik betaal de benzine. Je moet me alleen wel even ophalen en terugbrengen en jij rijdt.’

				Tientallen reacties, waarvan de mooiste: ‘met Joost 

			

		

	
		
			
				10

			

		

		
			
				gezellig heen en weer naar Amsterdam, ik zou er daar bijna een baan voor gaan zoeken.’ Een aantal reacties van mensen voor een enkele rit, zoals Catelijne, die haar dochter bezoekt, Karel die naar het Stedelijk wil, of een paar keer Alex die de auto meeneemt naar het strand om Carlos, zijn hond, uit te laten. En de laatste periode vooral Thon en Josse, voor wie ik een baantje bij de buren van mijn studio in Amsterdam regel. Heel gezellig. Zo gezellig dat ik zelf eigenlijk niet meer rij.

				Mariël reageert ook op de Facebook-oproep. Ik heb haar een keer ontmoet toen ik een avond wat ging drinken met Alex. Ze kwam bij ons op het terras zitten en liep na een tijdje mee terug richting Oost.

				‘Lijkt me leuk om een keer met je heen en weer naar Amsterdam te rijden’, schrijft ze. Dat wordt meer dan één keer. We hebben hele leuke gesprekken. Een groot contrast met de zware, in die periode niet meer leuke gesprekken thuis, waar ik keer op keer hoor wat ik alle-maal niet goed doe.

				Het eerste plan. Iets met een club creatieven, die hun studio’s bij elkaar gooien en waar mensen van buitenaf een dagje meedraaien. Cursussen, workshops. Voor bedrijven die hun personeel ‘inspiratiedagen’ gunnen en mensen die het moeilijk hebben, gehandicapten. Laten zien dat je niet minder bent (in een rolstoel bijvoor-beeld). En dat allemaal door elkaar. Met ontmoetingen van groepen die elkaar in het dagelijks leven niet vaak tegenkomen.

				We spreken erover met Het Blaffend Hert, een club creatieven in Arnhem waar ik ooit elke maand heenging en columns voorlas. Goeie club mensen, maar niet om 

			

		

	
		
			
				11

			

		

		
			
				iets samen mee op te zetten blijkt. Daarvoor hebben ze allemaal teveel hun eigen ding. Wel goed om ideeën neer te leggen en commentaar daarop te horen.

				Karel, mijn broer en vriend logeert een tijdje bij ons, omdat hij even geen huis heeft. Hij en An, zijn vrouw, mijn superschoonzus, hebben ooit Het Dagelijks Bestaan opgezet, een fantastische plek voor ‘uit het systeem gevallen’ jongeren. We hebben samen plannen zitten maken. Onder andere voor De Melkerij in Hum-melo en voor een plek in Groesbeek, achter Nijmegen. Karel maakt tekeningen van hoe het er uit zou kunnen gaan zien. Prachtige sfeerschetsen. Net als m’n vader, die kon en deed dat ook. 

				Die Melkerij leek wel tof. Marc en z’n vriend Ward hebben samen een bureau, Warc. Zij hebben met een paar anderen een prachtige boerderij op een enorm landgoed gekocht, De Melkerij. Studio’s, gemeenschap-pelijke ruimtes en een plek voor een trainingsbureau. Gezond, terug in de maatschappij willen, gehandicapt op wat voor een manier dan ook, creatief, cursist... ‘loopt’ allemaal door elkaar heen en eet samen.

				Mooi idee in het plan is ‘de melkbus’. Die pikt iedere dag alle Arnhemmers op, inclusief de gehandicapten, en rijdt in een inspirerend half uurtje, met een lezing of optreden naar Hummelo. Geen goed verdienmodel. Dat woord zou nog vaker gaan vallen.

				Duidelijk in al onze praat-, schets- en brainstormsessies is wel het verlangen om ooit samen te gaan wonen en werken. Als mijn lichaam meer gaat tegensputteren zijn er geen anderen die ik zo graag om me heen zou hebben als Karel en An. En we delen de passie voor het ‘iedereen mag meedoen’. Met een vies woord: inclusie. 
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				Als de plannen wat meer vorm beginnen te krijgen is er een eerste naam: Overburen on wheels (Overburen is al járen mijn bedrijf in Amsterdam). Voor jongeren in een rolstoel die ontwerper willen worden. Op de kunst-academie in Arnhem zul je ze niet vinden namelijk.

				Ik moet daar een praatje houden. Daar kun je met een rolstoel helemaal niet naar binnen. Moeten ze me met een paar ‘sterke mannen’ naar binnen tillen. Daar heb ik een vreselijke hekel aan. Moet je je voorstellen dat je iedere dag zo naar binnen moet. Dat kan helemaal niet. En als je al binnen bent, zit het toilet ook nog eens midden in het trappenhuis, ook niet handig als je een lange dag hebt. 

				Als zij ze niet op kunnen leiden, doe ik het wel, dacht ik. 

				Mariël heeft, zoals velen in ons vak, het gevoel dat ze meer wil met haar kennis en zoekt iets ‘sociaals’. Bingo. Leuke meid, op zoek naar iets anders. We hebben een klik, zoals dat heet.

				Een tijd van afspraken met allerhande contacten volgt. Ze gaat mee naar de Dullertstichting, het Arnhems Platform Chronisch Gehandicapten en we ontmoeten iemand uit een club mannen met pensioen, die jonge starters willen adviseren en waar mogelijk helpen. Leek me te gek, maar er komt niks uit. Ze komen niet op afspraken of zijn negatief en raden me dingen af. En dat is nou precies NIET de energie die ik nodig heb. Mariël moet er wel om lachen dat ik er niet tegen kan dat ze niet in mijn enthousiasme meegaan.

				‘Wacht maar opa!’ denk ik.

				Kinderachtig wellicht, maar om zoiets als dit voor elkaar te krijgen moet alles en iedereen mee, weet ik nu. De Dullertstichting is enthousiast. Dat lijkt de geldschieter 
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				Affiche Aqua, i.o.v. Introdans.

				Juli 2022, met Lars en Hendrik.
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				voor het begin te worden... lijkt.*

				We hebben de bal aan het rollen gebracht door mensen te vertellen dat we dit gingen doen. Iedereen die we spreken - en dat zijn er veel - is enthousiast. Maar ja, je gaat ook niet tegen een overenthousiaste rolstoeler zeggen dat het niks gaat worden.

				Er blijft nog wel een groot vraagteken. Oké, die subsidie gaat misschien wel lukken, maar dan? Wat als die op is? Het woord verdienmodel valt weer.

				Mariël en ik gaan ook langs bij de Stichting 5D, in Am-sterdam. Ellen en Beer. Daar werk ik met Overburen al jaren voor. Ze maken theater met gehandicapte acteurs. Heel fijne mensen! En ze kennen de subsidiewegen. Ellen heeft eerst bij de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind gewerkt. Daar kunnen wij ook zéker geld van krijgen, zegt Ellen. Niet dus. Het is wel een leuk bezoekje. 5D is een bedrijf met het hart op de goede plek. Maar ‘gewoon’ theater redt het al niet zonder subsidie. Een club waar iedereen mee mag doen al helemaal niet. Misschien als je er een Jostiband-act van maakt, maar daarvoor nemen ze de deelnemers veel te serieus. Ellen en Beer vragen of wij een theaterclubje met verstandelijk gehandicapten op de theateravenue in Arnhem willen begeleiden. Hebben we gedaan. Met ze gegeten en kaartjes verkocht. De jongen die vanuit Stichting 5D de productie doet, logeert bij mij.Ik kom dan al niet meer boven. Plek zat daar.

				De wereld van mensen die niet allemaal succesvol in ‘the creative industry’ zijn, gaat me steeds beter bevallen. Ik heb dan inmiddels een wat vreemde tactiek ontwikkeld. Ik zoek op het net naar alles en iedereen die iets met het onderwerp te maken heeft. Onderwijs, 
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				gemeente, commerciële ‘jobcoach’ bureaus. Je kan het zo gek niet bedenken of ik heb ze gesproken. Vaak is het absolute tijdverspilling maar als ik nu terug-kijk, heeft het wel zin gehad. Zo kom ik ook toevallig op de site ‘activerend werk’ en maak een afspraak met Rob en Imca. Leuk gesprek. Ik weet van toeten noch blazen. Geen idee hoe belangrijk deze club voor Arnhem is en voor ons gaat zijn. Het gaat leven op de een of andere manier. Voor mezelf en voor anderen. 

				De Gelderlander ... vraag me niet hoe ze aan mijn naam komen ... komt voor een interview met foto. Goed verhaal wel, met toffe foto. Jammer dat ik Joost Oosterbeek heet daar. Dat heb ik geweten. ‘Joost Oos-terbeek stelt z’n huis open voor arbeidsgehandicapten ... Hé Oosterbeek, ik zag je in de krant staan!’

				Het is al niet meer ‘Overburen on wheels’. Te beperkt en wel heel onhandig, een huis vol rolstoelen. Niet echt inclusief ook, dat je alleen mee mag doen als je in een rolstoel zit. Niet alleen voor overburen, maar voor álle buren, werd het nieuwe plan. Alleburen werd de naam.

				Hoe bereid je je voor op het beginnen van zo’n bedrijf. Er blijkt geen vaste route te zijn. Naast alle gesprekken wil ik het plan wel eens testen. Bespreken met anderen.Met Jurgen bijvoorbeeld, die inmiddels de tent in Amsterdam zo’n beetje runt, ga ik een weekend naar een ‘Hacketon’ in Brussel. Geen idee wat we moeten verwachten, maar eens even goed uit de comfortzone en het vastroesten in m’n huis, want dat is een gevaar. 

				Het is een interessant weekend. Met Jurgen is het heel vertrouwd en we voeren goeie gesprekken met mensen die ook ‘een idee voor het een of ander’ hebben.
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				Ik weet inmiddels wel echt zeker dát ik het wil en wát ik wil. Het is een plan met zeer veel risico. Ik wil het graag in ons mooie, fijne, grote huis doen. Karin, inmiddels mijn ex is tof. We zijn gescheiden omdat het de laatste jaren niet meer ging, maar hebben een fijn huwelijk gehad, waardoor we nu goeie vrienden kunnen zijn.Ik mag nog in het huis blijven. Zij betaalt haar etage, ik betaal het huis, de jongens blijven bij mij. Het geeft me de kans Alleburen te beginnen en de jongens die bij me wonen maken het extra fijn. Er lopen van allerlei wel en niet probleemgevallen in mijn huis door elkaar. 

				Nu, zo’n 4 jaar later moet ik soms denken aan akties uit die tijd. Ik zie me nog naar de buren gaan om te vertellen wat ik in het huis naast hun van plan ben. Ze vinden het prima en wensen me veel succes. Dat op het grindpad dagelijks een hoop fietsen van deelnemers komen te staan, konden we toen nog niet bedenken. Dick, de buurman helpt met van alles. Als eerste maakt hij een goed stoepje waar de enorme rolstoel van Harold overheen kan.

				Er zit wel druk op ‘t beginnen van Alleburen. Nare pro-gressieve ziekte, vrouw weg, werk in Amsterdam houdt op en er is nog niks nieuws ... oftewel geen inkomsten. Geen auto, alleen, rolstoel, over de vijftig. Dit is een moment waar het er op aankomt. Het moet lukken. Opgeven is geen optie.

				* Drie jaar later is de Dullertstichting een van de partijen die Alleburen 

				 bij de doorstart helpt.
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				Iedereen heeft het recht mee te doen met de samenleving, om er volwaardig deel van uit maken. Scholing, persoonlijke ontwik-keling, sociale contacten en werk maken dat mogelijk. Alleburen gelooft dat iedereen talenten heeft en dat ieder mens kan groeien. Aandacht, gelijk-waardigheid en ‘ertoe doen’ zijn daarbij cruciale waarden. Alleburen is een springplank voor mensen die een extra zetje nodig hebben. 

				Iedereen kan springen: hoog of ver, alleen of samen, een grote of een kleine sprong, een zweef-duik of een salto. om verder te komen moet je bewegen.
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				Affiches i.o.v. Strand Zuid, het nieuwe stadsstrand van Arnhem.

				Voorjaar 2019, met Eric en Jasper. 

			

		

	
		
			
				19

			

		

		
			
				Stichting Alleburen

				Het moet een stichting gaan worden, heb ik gehoord. Met alle gedoe van dien. Ingewikkeld. Al snel blijkt weer eens hoe fijn het netwerk is, dat ik door de jaren heen heb opgebouwd: vrienden, kennissen, familie, werk.

				An is de eerste die ik het vraag. Zij heeft met het opzetten van het Het Dagelijks Bestaan de wegen die ik nu insla al wel zo’n beetje leren kennen, dus dat is fijn. Wel in Zutphen. Maar dat is al 100 keer meer dan ik weet. Zij gaat meedoen met Alleburen en me helpen in de zee van regeltjes en vage afkortingen die ik totaal niet ken. Probeer maar eens een Algemeen Gegevens-beheer-code (kort: AGB-code) te krijgen! Toen ik wist dat An mee ging doen, kreeg ik er veel meer vertrouwen in. Iemand erbij in wie je zoveel vertrouwen hebt, maakt het veel behapbaarder allemaal.

				Ik hou het nog even in de familie. Voorheen familie wel te verstaan. Nog voor ons, ging het andere ‘familie-instituut’ ‘Klaas-Evert en Margreet’ uit elkaar. Enige voordeel is dat ik hem nu voor de raad van toe-zicht mag vragen, als hij nog familie was geweest niet. Hij is behalve zeer kundig, een goeie vent. Hart én hersens op de goeie plek.

				Marian treedt ook toe tot de raad van toezicht. Ze was al een van mijn opdrachtgeefsters als interim communi-catiemanager bij Theatergroep Oostpool. Leuk, creatief denker en heel slim. En tot slot vraag ik ook Mariël om toe te treden. Haar ken ik van de zaterdagochtenden langs het voetbalveld, als we onze zonen aanmoedigden. 
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				Zeer ondernemende dame. Ik bel haar terwijl ik in het park uitrust van een stuk handbiken. Ik zie het nog zo voor me. Als ik op heb gehangen en ze heeft ‘ja’ gezegd, roep ik een harde ‘yes’, wat een aantal voorbijgangers vreemd doet opkijken.

				In principe heb ik nu de club compleet, maar er volgt er nog één. In het park kom ik dat weekend collega en kennis Josée, van ontwerpbureau het Lab, tegen. We praten, ik vertel over Alleburen en zij is enthousiast. Ze komt er ook nog bij. Josée, de eerste Mariël, An ik vormen het dagelijks bestuur. De andere drie de raad van toezicht.

				Nu op zoek naar kandidaten, deelnemers, cliënten. Hoe gaan we die eigenlijk noemen?

				Het Dorp (van Mies Bouwman, je weet wel) waar we verschillende mensen van hadden gesproken, belt over ene Harold. Jonge gast, elektrische rolstoel. Of die, met begeleidster, bij ons langs kan komen, om kennis te maken? Zeker. Leuk!

				Ongelooflijk, zo’n jongen. Die zit daar maar, terwijl hij echt wel wat kan (en wil). Dat lijkt me echt te gek, om leuke dingen met hem te gaan doen!

				Het lijkt allemaal toch echt te gaan gebeuren. Harold komt langs om kennis te maken. Een hele keuri-ge, aardige jongen in een enorme rolstoel. Gelukkig heb ik dat ‘on wheels’ niet doorgezet, want met twee is de kamer al bijna vol. Zie ik nu.

				Het is een leerzame ontmoeting. Harold zit aan de beademing. Dat moet zo nu en dan ververst worden maar dat mogen, kunnen én willen wij niet. Hij hoeft ook niet naar een toilet, dat is blijkbaar geregeld. Mijn idee dat ik een grote verbouwing zou moeten doen, 
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				vervalt hiermee. Hij bedient de computer met een klein pookje. Typen lukt niet, dus komt er een groot toetsen-bord op zijn beeldscherm waar hij letter voor letter op ‘aanwijst’. Verder heeft hij een robotarm waar hij heel handig mee is. Heel cool. Doodeng als hij een kop hete thee op die manier drinkt. Tsja, hij kan ook risicoloos leven, maar dan is er waarschijnlijk geen zak aan.

				We zijn ook een keer bij hem op bezoek geweest in het Dorp. Josje, vriendin en cameravrouw, wil een documentaire over het oprichten van Alleburen maken.Zij en haar geluidsman beginnen al in de auto met filmen. Het is heel warm en daar kan ik kan niet goed tegen. Ik voelde dat m’n stem wegzakte. Goed begin.

				Als we de auto op de afgesproken plek hebben geparkeerd, zien we Harold al aankomen. Een keurige blouse, haren gekamd en ons hartelijk ontvangend. Hij leidt ons het gebouw in, waar Josje Harold en mij interviewt. 

				Via Mariëlle (de derde die zo heet!), een oude vriendin, meldt zich ook nog een jongedame aan. Ze heeft autis-me, zo wordt me verteld. Oké, iedereen mag meedoen, dat is waar we op inzetten: álle buren. Wel vreemd, autisme; wat weet ik daar nou van. Ik google wat op internet. Prikkelarm, de boodschap duidelijk over-brengen, niet teveel drukte. Dat werk. Moet lukken.

				En er meldt zich nog een jongen uit Groningen. Hij komt langs met z’n ouders. Wil heen en weer gaan reizen!? Elke keer 290 kilometer treinen. Volgens mij gaat het er die ouders vooral om, dat hij zo nu en dan een dagje weg is. Ze hebben ook nog andere kinderen die 

			

		

	
		
			
				22

			

		

		
			
				aandacht behoeven. Snap ik, maar daar zijn we niet voor. Hem heb ik, na overleg met de raad van toezicht en een paar nachtjes slapen, maar gebeld dat het niks worden zou. Arnhem first.

				Misschien zijn deze twee om mee te beginnen ook wel genoeg. Geen idee hoe zo’n dag er uit gaat zien.

				Ik bedenk wat kleine, eerste opdrachtjes voor de eerste dagen, maar kan moeilijk inschatten of het niveau goed is. We zien wel.

				Ik zit zelf op de dagen dat de twee er niet zijn nog wel te werken aan Overburen-klusjes. Er moet ook wat ver-diend worden. Kunnen ze daar ook aan meewerken? Op Mac? Op PC? En Harold, hoe werkt dat?
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				Het ‘oude’ Alleburen-logo.
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				Gewoon beginnen

				Goed nieuws. Het notariskantoor aan het eind van m’n straat wil ons, voor de helft van het geld, stichting helpen worden. Stichting Alleburen. Hatsekiedee. Ik heb inmiddels twee bv’s opgericht en een stichting maar ben bijna blut. Al m’n spaargeld heb ik er het afgelopen jaar wel zo’n beetje doorheen gejaagd. 

				Op dierendag 2018 is het zover. Onze eerste ‘bestuurs-vergadering’. Vriendin Irene heeft er voor gezorgd dat er wat te eten en te drinken is die middag. Het Alleburen-feest kan beginnen. En dat doet het. Wat een geweldige club! Al snel blijkt hoe belangrijk zo’n club is. Ze weten veel van verschillende zaken. En gaan de boel scherp houden, dat is duidelijk.

				‘Ik zit hier niet voor de Help-Joost-de-winter-door- stichting, meldt Klaas-Evert. Ik ken hem alleen als fijne (ex-)zwager, maar nu zegt hij aan één stuk door dingen die hout snijden. Hij heeft ongelooflijk veel ervaring in de financiële, bedrijfsmatige kant. KE, zoals hij in de familie altijd heette is bankdirecteur van verschillende Rabo-banken in binnen-en buitenland geweest. En Marian, die spin in het Arnhemse web is, iedereen kent, weet hoe je met gemeente-mensen dealt en ook nog eens heel leuk is. Ook iemand die je er niet louter voor de gezelligheid bij hebt. Of Mariël, die haar wegen in het opzetten van een sociale onderneming kent. 

				Zij zal me ook niet sparen omdat we het zo goed konden vinden bij voetbalvereniging VDZ. En het dagelijks bestuur met An, Josée en Mariël. Kortom, een ontzettend professioneel gezelschap.
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				‘s Avonds ben ik helemaal kapot. Waar ik bij veel van de afspraken uit die tijd wegkom met mijn ‘leuke man in rolstoel-act’, zoals An dat een keer noemt, moet ik hier echt vol aan de bak. Er moet een visie geschreven worden. Een bedrijfsplan. Hoe denken we dit te gaan doen? Subsidies aanvragen, uitrekenen hoeveel het gaat kosten, investeringen en vergoedingen. Als ze weg gaan blijven we met een stapel opdrachten achter. Was mij nooit gelukt. Allemaal zaken waar An gelukkig wel verstand van heeft.

				We gaan beginnen! De week na de oprichting. Al maan-den roepen Mariël en ik overal dat we begin oktober, op proef gaan starten. Drie maanden zonder iemand geld te vragen, zodat we het precies kunnen doen zoals we willen. Geen subsidie, geen zorgkosten van de twee jongeren en nog geen betaalde opdrachten. Gewoon drie maanden uitproberen of en hoe het werkt. Kunnen we dit? Zijn we iets vergeten te leren of te regelen? Wat kunnen de jongeren? Hoe verdelen we de taken? Is er nog tijd om zelf iets te doen? We weten het allemaal niet. Het moet blijken.

				Om tien uur strikt gaat de bel. Mariël doet open. 

				‘Hallo, kom verder.’ Veerle komt wat onwennig binnen.

				We drinken een bakje koffie (zij thee) en praten over koetjes en kalfjes.

				Om 1 uur komt Harold met Lucy zijn begeleidster. Ook wat onwennig allemaal. Harold heeft de ziekte van Duchenne. Hij komt wel zelf met de taxi. Stel dat het slangetje van de beademing losschiet ... niet aan denken, dat doet hij zelf wel. Slimme jongen.

				Een vreemde tijd volgt. Best leuk, dat wel. Twee dagen per week ‘doen’ we Alleburen. Veerle zit in het kleine 
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				kamertje en Mariël en ik zitten twee dagen te werkenin de aanbouw. Een dag in de week komen Harold en Lucy erbij.

				Ik heb wat eenvoudige klussen overgeheveld van Overburen. Het zijn klussen waar we allemaal iets voor kunnen doen. 

				Een week of wat later melden zich Frank, die een psychose heeft gehad, en Rick, met autisme. Tuurlijk, leuk, kom erbij. Goed om erachter te komen hoe en of het werkt. Ik krijg de geuzennaam ‘rolmodel’. Van rolstoel natuurlijk, maar je merkt dat het voor de deelnemers ook werkt om te zien dat het kan met een handicap, dat je geen slachtoffer hoeft te zijn.

				We krijgen ook de eerste klussen. Een folder voor ‘zwembuddy’s’ in opdracht van Bio Vakantieoord. Ik ben daar langs geweest voor de briefing. Later leren we dat het juist leuk is om Alleburen mee te nemen, wat heel leerzaam, maar wel vaak logistiek lastig is. Nu moest ik het weer doorvertellen aan Veerle. Het vakantieoord is prachtig en groot! Ik kan me nog herinneren dat daar vroeger in de bioscoop voor gecollecteerd werd. 

				En Irene, ‘mijn’ ergotherapeut, vraagt of we haar nieuwe website willen ontwerpen. Daar heeft Rick zich op gestort. Veerle heeft prachtige illustraties gemaakt.

				Hoogtepunt was wel de eerste presentatie, die Rick op de beamer deed. De introductie van de iPhone door Steve Jobs was er niks bij!

				Het wordt wel heel echt nu. Het woord ‘verdienmodel’ dringt zich wéér op. Zelfs als we alle subsidie krijgen die we in gedachten hebben, moet het op een gegeven moment zelf gaan draaien natuurlijk. Anders staat ons 
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				hetzelfde lot te wachten als de Stichting 5D. Weet ik veel over wijkcoaches, activerend werk, verslaglegging, intakes, tussentijdse evaluaties. Gelukkig is er An.

				Voorlopig heb ik het ook hartstikke druk met het inrich-ten van de nieuwe studio. De kamer, die nog zo kort geleden de huiskamer van het gezin was, verandert in rap tempo in een werkruimte. Van vriend Herman krijgen we bureaustoelen, bureaus en een grote ladekast. Die zijn over na een verhuizing van zijn werk aan de Kunstacademie in Düsseldorf. Herman is super handig. De houtkachel, die heb ik niet meer nodig, neemt hij mee, De bank en de TV blijven nog; een concessie naar mijn jongens voor als ze met een stel vrienden voetbalwillen kijken. Karel en vriend Niek helpen met het ophangen van affiches en het in elkaar zetten van een Billy-Ikea-kast. Iedereen heeft het er druk mee. Geweldig, want dat kan ikzelf natuurlijk allemaal niet.

				Overburen in Amsterdam gaat naar een kleinere plek verhuizen en ik heb een verhuisservice geregeld die nog meer tafels, héél veel boeken en andere zut naar Arnhem komt brengen.

				De nacht voor het zover is, lig ik wakker. Het is veel te veel. Dat past nooit. 

				De volgende dag rond de middag kan de verhuiswagen voor de deur staan. Ik bel vriendin Gea en vertel haar m’n angst. Zij belt haar zonen, fijne gasten die allebei in Arnhem op kamers wonen en vertelt ze dat ik in paniek ben. Om 12 uur staan we met Gea, Herman, Josse, die grafische vormgeving studeert, Djim en mijn twee jongens de bus op te wachten. We maken de studio, voorheen woonkamer, prachtig en eten heerlijk van een pan lasagne die Gea voor ons heeft gemaakt. Topdag!
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				Gemmy van de gemeente die ik via via een keer ont-moet heb, vraagt of ik op een avond in Musis Sacrum op het podium wil zitten om wat over Alleburen te vertellen. Zeker. Het begint te landen. Ze vraagt of wij, met Alleburen, kaartjes willen maken waar mensen hun naam en functie op kunnen schrijven. Netwerkkaartjes. En of wij, om ons te laten zien, nog iets leuks kunnen doen.

				Dan bega ik een blunder. Kon je op wachten. Ik loop de kamer in en vraag onder andere aan Veerle of ze zin heeft om daar in Musis achter een tafel met computer en printer te gaan zitten om ter plekke ‘klaar-terwijl-u-wacht-kaartjes’ te maken. ‘Oké’, zegt Mariël, voor ze ‘s middags naar huis gaat. ‘Die kan vannacht niet slapen en meldt zich morgen ziek.’ En inderdaad, van het feit dat ze in een vol Musis achter een tafel tientallen mensen voor zich krijgt, raakt ze totaal gestrest natuurlijk.

				Als Adrienne van Activerend Werk een week later bij ons is, vertel ik het voorval. ‘Stom, dit kan ik natuurlijk helemaal niet.’ Ze stelt me gerust en vindt dat het eigenlijk helemaal niet erg is. Integendeel. Ze wordt waarschijnlijk al veel teveel gepamperd en beschermd. Dit wil ze toch graag leren? Gewoon zo doorgaan.

				Ik krijg van iemand een boek, een standaardwerk(?!) te leen: Hoe om te gaan met autisme? Dat zegt toch al genoeg!? Als er een boek zou bestaan ‘Hoe om te gaan met MS?’, hoop ik wel dat er een apart hoofdstukje is ‘en hoe dan met Joost?’ Je kunt toch niet voor zo’n enorme groep een methode verzinnen?
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				Voor de ‘Inclusie in Arnhem dag’ wordt eerst nog een video gemaakt waarin een aantal Arnhemmers die zich voor ‘een inclusief Arnhem’ inzetten, iets vertellen over hun project. Die film gaat in Musis in première.

				Mariël uit onze raad van toezicht, doet ook mee. En verder een wethouder en een gast die winkelcentrum Presikhaaf inclusief heeft verbouwd en nog een paar anderen. Leuk.

				Ze komen opnames maken. Een interview doen. Gaat best lekker. Ik vertel één ding waar nog vaak op teruggekomen gaat worden. Over dat we ‘het’ samen moeten doen in Arnhem. Dat twee mensen met verschillende problemen elkaar zo goed kunnen helpen. Ik kan geen schilderijtje ophangen. Wél iemands website ontwerpen. Kan hij of zij ondertussen dat ding ophangen. Mooi toch? Cliché, maar waar. Zo werkt ‘t bij Alleburen en zo moet het eigenlijk overal werken, daar kom ik meer en meer achter.

				De avond in Musis Sacrum is oké. Aardige mensen allemaal. Mooie woorden vooral, maar daarmee heb je nog niet zoveel. Dat blijkt al jaren het probleem.

				Er is een andere ontwerper die avond die een idee presenteert. ‘We Arnhem’. Als in ‘I Amsterdam’. 

				‘We are’, zeg maar. ;Wat ik daar van vind wordt me gevraagd. Ik kan toch moeilijk zeggen dat ik dat ver-schrikkelijk stom vind. Gejat van Amsterdam, maar dan minder. Zou ik nog eerder voor ‘Wij zijn eg wel Ernhem’ kiezen of iets in het Duits. Ik snap wel dat de geweldige woordgrap dan niet werkt, maar toch. Als je het ook in het Nederlands (of Ernhems) kan zeggen, moet je het niet in het Engels doen, zei mijn vader altijd. In Amsterdam lag dat nog anders, qua toeristen. Nu ja.
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				Na de praatjes werden we in groepjes gezet. Voorstellen, kaartjes uitdelen en een beetje praten over het onderwerp. Prima, maar je voelde wel dat het nergens heen ging, dat iedereen het met elkaar eens was. Er gaat niet ineens iemand roepen dat ie dat hele inclusie-gedoe maar niks vindt.

				Aan het eind van zo’n dag wordt er nog wat genetwerkt. Altijd goed om mensen te ontmoeten die zich met een gelijksoortige problematiek bezighouden. 

				Voor onder anderen de club mensen die bij de Musis- bijeenkomst betrokken zijn, wordt een paar weken later een avondje met eten georganiseerd in het gemeen-tehuis om eens over het ‘hoe verder’ te brainstormen. Allerlei verschillende mensen van zeer uiteenlopende initiatieven bij elkaar. Variërend in onderwerpen van Turkse vrouwen tot eenzame ouderen of ‘mijn’ jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Interessant, maar wel weer veel en voornamelijk praten. Gemmy, hoofd inclusie van de gemeente zit de boel voor. Mijn vraag is hoe het kan dat de gemeente dit zo graag wil maar het tevens zo ingewikkeld maakt. Ik ben nu een paar maan-den bezig maar vraag me sterk af of het gaat lukken, zo moeilijk is het soms. Kan er niet een goede vraagbaak komen? Waar je voor welke informatie moet zijn? Wie aanspreekbaar is voor welk onderwerp? Etcetera.

				De club komt een paar keer samen in het gemeente-huis. Wat me begint te storen, is dat ik iedere keer als ze me vragen keurig opdraaf, maar dat we niet voor de gemeente kunnen werken omdat dat werk ‘Europees aanbesteed’ moet worden. 
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				An gaat een keer mee en vindt ook dat ze ons in het vervolg maar in moeten huren. Het is echt te druk om steeds te brainstormen over iets wat nooit echt van de grond komt. 

				Op een gegeven moment word ik uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel van de gemeente. In de Eusebiuskerk.

				So much for inclusie. Er zijn 2 rolstoelers, Dick van het APCG, waar we ook langs zijn geweest en ik en één persoon met een migratieachtergrond; de burgemeester. Verder allemaal wit, in (mantel-)pak, tussen de 45 en 65, luisterend en kijkend naar het keurige Gelders Orkest (nu Phion) en Introdans. Gemiste kans.

				Dick is een indrukwekkende man. Zit in een elektrische rolstoel. Met een microfoontje en altijd een assistent bij zich. Hij heeft er een heleboel in dienst, daar heeft hij een flinke boekhouding aan, vertelt hij. Maar hij woont op zichzelf en is dus nooit alleen, de assistenten wisselen elkaar af. Zijn naam, en hemzelf ook overigens, kom je echtn overal tegen. Als het met han-dicaps of toegankelijkheid of inclusie van doen heeft, is hij erbij.

				 

				We hadden een afspraak op het terras van ‘Geniet in de Weerdjes’ van Theo, sociaal grootondernemer. Twee jonge dames van APCG, Mariël en ik. We zaten gezellig te kletsen, vraagt een van de dames of de directeur mag aanschuiven. Tuurlijk. Even later wordt Dick, in rolstoel, naar buiten gereden. We hebben een leuk gesprek. Hij kent een creatieve jongen in een rolstoel die hij langs wil sturen. Op zich levert zo’n gesprek niet zoveel op, maar het is belangrijk dat wij de spelers in het veld kennen en zij ons.
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				We spreken heel veel mensen; van de gemeente, de on-derwijsspecialisten, eventuele opdrachtgevers, ouders van gehandicapte kinderen, van opleidingen. 

				En we staan op Innovate Arnhem tussen andere nieuwe initiatieven. Leuk allemaal, maar verschrikkelijk arbeids-intensief.

				Tot de kerstvakantie modderen we lekker aan. We hebben een paar klussen, waaraan het groepje werkt. Ondertussen ben ik (heel erg) druk met 

				ontmoetingen, computers, stoelen en een goed koffie-zetapparaat regelen en zorgen dat er wat geld binnen-komt. Bij Overburen bijvoorbeeld. Mijn broer zegt altijd: ‘wat je aandacht geeft groeit’. Het tegengestelde blijkt ook waar. Overburen schiet er bij in en het is moeilijk dat draaiend te houden. Ayla en Jurgen zijn er nog. Ik ga er nog één dag in de twee weken heen, met buurman en Alleburen-vriend van het eerste uur Thon, die veel klussen in Amsterdam heeft. 

				In Arnhem ben ik veel aan ‘t schrijven. Bedrijfsplan, visie, begroting. Ik heb altijd een eigen zaak gehad, maar dit is anders. Als mensen - deelne-mers, subsidiënten, gemeente, ouders - ons het vertrouwen geven om hier mensen te plaatsen, moet het wel echt goed. De ‘Alleburen’ hebben genoeg ellende en gedoe. Het voelt ontzettend goed om hen een leuke en vooral ook zinnige plek te gaan bieden.

				We vragen Harold een Alleburen-kerstwens te maken. Een eenvoudige animatie met kerstboom en oplichtende ballen. Grote kracht van een klein bedrijfje, weet ik uit ervaring, is dat iedereen de anderen een beetje kan en mag fucken. Niemand dient té serieus te worden 
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				De eerste bestuursvergadering met, vanaf mij linksom: Mariel, Mariel, Klaas Evert, An, Josée en Marian

			

		

		
			
				genomen. Zo roep ik regelmatig tegen iedereen, ook tegen Harold, dat ze ontslagen zijn. Daar weet hij eerst niet zo goed raad mee. Zijn reactie komt bij het maken van de kerstkaart. Ik vraag hem of het niet leuk is om er een paar sterretjes bij te zetten. ‘Jij altijd met je sterre-tjes!’ antwoordt hij. ‘Je bent ontslagen!’

				Hij komt maar één middag in de week. Als hij er een keer niet is, mist iedereen hem.
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				En nu echt

				Vanaf 1 januari 2019 start Alleburen ‘echt’. Mariël en ik zijn erg op zoek naar de vorm. Wat is Alleburen? Is het werk? Opleiding? En als het een opleiding is, tot wat worden ze dan opgeleid? Junior grafisch ontwerper?

				Het duurt heel lang voor de eerste cent binnen is, terwijl het er aan de andere kant uitsijpelt. Ik heb een telefoon-tje gehad van de Dullertstichting dat zij niet meegaan in het project. Dat komt aan als een messteek. Van hun, hem, kwam vanaf het begin het geruststellende signaal dat ze ons zouden steunen. Hun, dat bleek het kantoor, dat was enthousiast, het bestuur besliste anders.

				Achteraf best logisch dat ze het lastig vonden om een hoop geld aan een gast te geven, die in z’n eigen huis iets wil opzetten waarvan hij niet met zekerheid kan zeggen of het gaat werken. Voelde natuurlijk best als een risico. Ze hebben nog een andere stichting, daarvan hebben we wel geld gekregen. Wat ik heel tof vond is dat Mariël zei dat ze doorging omdat ze het niet voor het geld deed maar omdat ze voelde dat we met iets prachtigs bezig waren.

				De nacht na dit telefoontje heb ik voor het eerst echt wakker gelegen. Als eerder gezegd, de inzet was hoog. Geen geld betekent geen Alleburen en dus ook niet deze plek. En dan? De hut verkopen en ergens een aangepast huisje huren? En de jongens dan? Overburen wordt minder, daar kan ik niet meer van leven. Dat waren pittige weken. En dat terwijl Alleburen lekker begon te gaan. Enthousiaste deelnemers en begeleiders. Goeie sfeer. Maar ook van de gemeente, die de mensen 
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				toch bij ons plaatst, nog geen geld. Bij een raad van toezicht-vergadering ergens in het voorjaar wordt me ge-vraagd hoeveel reserves ik nog heb. Als ik antwoord dat het in de zomer wel echt klaar is, zegt Marian dat ik, als er in juli geen geld binnen is, moet stoppen. Hoe klote ook, hoe zeker iedereen ook weet dat het goed komt: ‘Je mag niet naar het casino gaan met geleend geld!’

				Privé volgt ook best een moeilijke periode. Beide jongens, maken een reis door Zuid-Amerika. Al snel kom ik erachter hoe gezellig ons mannenhuis-houden is en hoe stil en leeg het is nu ze weg zijn. Confronterend ook wel. Ineens ben ik ‘s avonds een man in een rolstoel, alleen en in een veel te groot huis.

				Mocht voorgaande de lezer het gevoel geven dat het een rottijd was. Niet dus. Op de een of andere manier heb ik er nooit aan getwijfeld dat het goed zou komen. Er melden zich ook telkens nieuwe kandidaten.

				Ik lees ergens dat een of andere subsidiegever geld geeft aan projecten voor jongeren tot 35 jaar. Prima, dat nemen we klakkeloos over in het eerste foldertje. De eerst volgende die zich aandient is Frank, 43, of dat ook kon. We lopen overal te verkondigen dat het voor iedereen is, zou ik bij de eerste de beste aan leeftijds-discriminatie gaan doen. Raar. Welkom dus.

				Het groter worden brengt wat praktische wensen met zich mee. Computers, computerprogramma’s, tafels, stoelen. En, hoeveel ruimte heeft iemand met autisme nodig? Het klinkt een beetje als een domme vraag, maar het was allemaal nieuw voor ons toen.

				Voor de computers was en is er Thon. Hij heeft me ontzettend geholpen in het begin. Oude computers opknappen, programma’s en een server installeren. 
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				Ik wilde graag alles officieel doen, maar dat valt nog niet mee. De programma’s zijn duur, maar met een ANBI-status kan je korting krijgen. Maar hoe krijg je die status? Een moeilijk en lang proces, wat uiteindelijk niet is gelukt ... dan maar zonder korting. En trouwens, veel deelnemers blijken zelf een computer vol programma’s te hebben.

				ANBI is niet de enige afkorting die je onderweg tegenkomt. WMO, UWV, NAH, AWBZ, CTM, RCG, etc.

				De lastigste, die ons het beste Kafka-moment opleverde was de AGB-code. Die moesten we hebben, anders konden we niet gaan declareren bij de gemeente. An had ‘m aangevraagd, dat was al een hoop gedoe en kostte zes weken. Iemand van de VECOZO zou langs-komen om te checken. An en ik moesten er dan zijn en onze handtekening zetten. ‘s Ochtends vroeg kwam er een sms’je dat Lars om 10.10 zou arriveren. Goed geregeld, daar kan de post nog wat van leren.

				Exact om 10.10 gaat de bel.

				‘Hallo Vecozo Lars’, open ik lollig.

				Lars antwoordt dat hij niet van de Vecozo is, maar van de een of andere afkorting die deze bezoekjes voor de Vecozo doet. Ook goed. An en ik krijgen de formulieren voor ons. ‘J.O. Verbeek’ zegt Lars.

				Ik vertel hem dat ik J. Overbeek heet. Ze hebben een typefout gemaakt.

				‘Dan mag ik niet verder. Dan kunt u een nieuwe aanvragen.’ Zes weken. Tuurlijk.

				Ondertussen bedenken Mariël en Josée een kleursys-teem om de begeleiding gestructureerder aan te kunnen pakken. Blauw voor technisch, rood voor creatief, 
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				geel voor de buiten- en groen voor de binnenwereld. Waar heeft iemand in z’n opdrachten behoefte aan? Meer computerkennis, meer creativiteit, omgang met de opdrachtgever? We volgen dit zelf op en vragen de deelnemers er ook dingen over bij te houden zodat er een goede kapstok is bij de tussentijdse besprekingen. Verder is het een mooie stap in ons leerproces. We hebben zo nu en dan het gevoel dat we maar wat doen. Josée heeft hier meer kijk op en ideeën over dan ik. Het bevestigt ons inzicht dat je op deze groep deelnemers niet één lesprogramma kunt loslaten. Ze zijn allemaal heel verschillend en behoeven dan ook allemaal een andere aanpak.

				Onder andere bij die aanpak ging het mis tussen Mariël en mij. Zij is van de structuur, de regelmaat, stapje voor stapje, onderwijs, diploma. Ik ben ondernemer, elke keer meer, elke keer iets nieuws, enthousiasmeren... dat werk. De verschillen tussen ons werden steeds duidelijker. De meeste dagen zaten we met twee of drie of hooguit vier deelnemers. Zij vond dat genoeg. Veel aandacht voor iedereen. Op een dag zit zij in de tuin te bespreken met een deelnemer met autisme en zijn ‘autisme-coach’, ze vraagt of ik erbij kom zitten om te praten over het feit dat de deelnemer nog wel eens niet komt opdagen, zonder afmelden.

				‘Je moet gewoon komen als het voor jou goed voelt. Mariël en Joost begrijpen dat wel. Doe wat voor jou het beste voelt.’ Hij heeft daar waarschijnlijk voor gestu-deerd. Ik niet. Maar dit voelde niet als de manier waarop we dit moesten doen. Niet mijn manier in ieder geval. Als dit echt is wat zo’n jongen nodig heeft, dan moet hij naar een dagbestedingsplek, niet naar Alleburen.
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				Illustraties voor Hard gras: boven Lars, onder Eric.
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				Ik snap dat dit een hele andere jongen is, maar uit de opvoeding van mijn twee jongens, weet ik dat ze altijd hun zin geven, niet werkt. Ik heb het gevoel dat hij te veel wordt gepamperd. Daar vervelend van wordt en diva-gedrag gaat vertonen. Ik besluit voor mezelf dat ik me daar op dat moment niet te veel mee moet bemoei-en. Hierin verschillen we van mening. Niet erg, andere jongens zitten weer meer op mijn lijn. Sowieso wordt het erg druk. Het ontwerpen en de begeleiding vind ik te gek, maar het gedoe over geld wat maar niet komt, facturen, belastingen, verantwoordingen, netwerken, en meer, wordt me teveel. 

				Josée introduceert Kiki, die de financiën gaat doen. Ze stelt voor dat zij alles doet. Alleen als iets niet goed gaat of ik iets moet beslissen, dan trekt ze aan de bel. Top! Bij Overburen ben ik al sinds mensheugenis de baas. Nog steeds feitelijk, daar heb ik hier geen zin in. En Josée komt met een vrijwilligster. Ankie, die iedere woensdag komt en van alles regelt.

				Er zijn natuurlijk veel en veel meer mensen die langs-komen, die iets willen of die helpen. Ik ben een hoop namen en functies vergeten. ‘Stom’, zegt An; ‘Alles opschrijven. Je weet nooit wanneer het van pas komt’. Mensen van de gemeente, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Van Nuon (opdrachtgever van Overburen), van de Onderwijsspecialisten, Joke, die een gastles Indesign komt geven, Joyce die een mooi systeem voor iets opzet dat ik niet echt begreep, enzovoort enzovoort.

				Op een dag krijg ik een mailtje, zoals ze die dagen wel vaker beginnen te komen. ‘Goeiendag, ik werk met au-
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				tistische jongeren en heb hier een hele leuke, creatieve kandidaat die graag eens bij jullie wil kijken. Ps. je kent me misschien nog van de middelbare school.’ En haar naam.

				Tjesus, en of ik haar nog ken. Daar ben ik een partijtje verliefd op geweest. Niet te doen.

				Meteen gebeld en een afspraak gemaakt. Niet omdat ik benieuwd was naar haar hoor, maar we hadden nog wel ruimte voor iemand erbij. Leuke dame. Stukkie ouder geworden. Tuurlijk, ik ook. Getrouwd, twee kids. We hadden een gesprek met de kandidaat en haar. Over hem. Over Alleburen. Een afspraak voor een proefdagje volgt.

				Iedere week hebben we een ‘dagelijks bestuursvergade-ring’. Josée, An, Mariël en ik. An d’r invloed - ze werkt dan één dag in de week voor Alleburen - wordt groter. Wij vullen elkaar heel goed aan. An weet dat ze mij moet laten doen waar ik goed in ben en ik haar. Niet remmen. Zij pakt dat deel waar zij beter in is, dat laat ik zonder enige twijfel aan haar.

				Het is lastig dat An één dag werkt, Josée er woensdag-middag is, Mariël twee dagen en ik altijd (minstens zes dagen werkend).

				Ik doe dingen gedurende de week die anders zijn dan de afspraken die we op woensdagmiddag maken. Niet goed, maar ik ga vol op gevoel en heb vaak last van voortschrijdend inzicht.

				Als ik daar bij een vergadering, met de raad van toezicht erbij, een keer door Mariël op wordt aangesproken, neemt An het voor me op. Dat Mariël gelijk heeft, maar dat ze thuis nog een Overbeek heeft zitten en inmiddels 
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				weet dat ze veel in hun mars hebben maar dat je ze |dat wel op hun eigen manier moet laten doen. Die opmerking was voor Mariël, denk ik, onder anderede reden om er mee op te houden. Ze zag ook wel dat, hoe belangrijk haar rol ook zou zijn, ik toch meer Alleburen was.

				Ik ben Mariël voor eeuwig dankbaar voor de periode die we hebben samengewerkt en ben haar er als persoon alleen maar leuker op gaan vinden toen ze besloot af-scheid te nemen. We hadden een afscheidsetentje met het dagelijks bestuur. Ik had een klein cadeautje; een ontbijt-bioscoopbon van het filmhuis voor 2 personen.

				‘Ik hoop dat je mij meevraagt, maar het hoeft natuurlijk niet.’ Het heeft even geduurd, maar we zijn samen geweest. En drinken regelmatig een biertje.

				Vreemd genoeg had in die tijd haar vervanger zich al aangediend, maar was nog niet als zodanig herkend.

				Ik had een interview gedaan met de BNO, de beroeps-vereniging van ontwerpers. Een heel leuk, enthousiast artikel, waar ik veel reactie op heb gehad.

				Een van de reacties kwam van Jasper. Hij mailde dat hij af was gestudeerd aan de Kunstacademie in Breda maar dat hij ook zo z’n issues had en graag eens kennis wilde komen maken. En oh ja, dat ik les had gehad van zijn vader.

				Toe maar, en of ik me die herinner, dat is een grote bekendheid in de typografie en natuurlijk, leuk als je langskomt. Ik vroeg ‘m wat werk mee te nemen, dat vinden ze hier allemaal leuk.
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				Een aardige, enthousiaste gozer komt een week later langs. Hij hinkt en vertelt dat hij moeite heeft met teveel druk en spanning. Dan laat-ie z’n werk zien.

				‘Mozes, ik kan je helemaal niet betalen, maar anders kon je morgen beginnen.’

				Dat wil hij wel. Tegen een vrijwilligersvergoeding en reiskosten. Eerst twee dagen, maar al snel drie. 

				Freelance, net als wij allemaal. Een nacht in de week blijft hij logeren. Kon later, toen ze weer terug waren van hun reizen, ook goed met m’n jongens opschieten. We hebben ‘m voetbal leren kijken (Ajax) en leren toepen.
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				Letters gemaakt voor de opdracht ‘the quick brown fox ...’.
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				Harold wordt geholpen tijdens een zeefdruk workshop op ArtEZ.
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				Hugo Borst spreekt op de opening van Alleburen.
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				(even) Uit de zorgen

				Hoewel er medio 2019 wat geld binnen begint te komen van de deelnemers en we wat verdienen met het commerciële werk, is dit nog altijd niet genoeg zijn om de studio op te zetten. Maar de zwaarste tijd lijkt voorbij.

				Stichting Doen gaat ons subsidiëren. We hebben heel goed contact met ze en ze zijn heel behulpzaam. Het valt namelijk nog niet mee om een goede aanvraag in te dienen. En de gemeente gaat alles, met terugwerk-ende kracht betalen. Ik mag rekeningen sturen. Eindelijk!! Geen dag te vroeg, de kas is bijna leeg. Met het geld van Stichting ‘het Nieuwe burgerweeshuis’ er bij. We kunnen door!!

				In 25 jaar ontwerper zijn, heb ik natuurlijk altijd moeten netwerken en klussen binnenharken, dat levert een aar-dig netwerk op. Het is fijn dat ik daar nu gebruik van kan maken. Alleburen krijgt prachtige klussen. Strand Zuid bijvoorbeeld. Van Willem. Geweldig! Arnhem krijgt een stadsstrand met horeca en wij gaan daar de vormgeving en de campagne voor doen. 

				Dit is ook link, snap ik. Enerzijds wil ik dat de mensen die hier werken alles maken. Anderzijds bepaalt zo’n opdracht in welke league we als ontwerpbureau mee doen.

				We besluiten dat ik het concept maak en de basis-vormgeving doe. Die kunnen de Alleburen vervolgens inkoppen. Het leek me mooi om dingen met tekst te doen: ‘Strand Zuid, voor bijna iedereen en vrijwel alle leeftijden.’ Allebuur Eric heeft iets met tekst, hij heeft 
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				een hoop geschreven. De slogan ‘Er even tussen Strand Zuid’ bijvoorbeeld. Het beeld is retro. Ik heb ontzettend veel boeken. Heel veel retro. Oude yogaboeken, seksuele vorming uit de jaren 70, ‘het gezin’ etc. Iedereen krijgt de opdracht om geschikte plaatjes te zoeken, in boeken of op ‘t net, in te scannen en vrij-staand te maken. Vervolgens maken we met z’n allen heel veel beelden en maken daar tekstjes bij. Een beetje van mezelf en een beetje van Alleburen. ‘Babette is terug in Arnhem’, schreef iemand op de Strand Zuid blog (Babette is een ‘character’, ooit door mij ontwik-keld voor Boomerang Freecards). Dat is aardig, maar ik merk dat ik niet meer zo nodig zelf hoef te scoren. De kick kan net zo goed zitten in wat een van de Alleburen maakt. 

				Langzaamaan ontdek ik iets wat het hele plan nog mooier maakt dan het al was. Toen we begonnen probeerden we van iedereen een grafisch ontwerper te maken, maar het kan en gaat veel verder. Creativiteit is het sleutelwoord. We hebben hier een jongen die fantastisch tekent, een programmeur, een muziek- en tekstfanaat, een webbouwer, een animator, opmakers. 

				Ik hoef de zaak maar aan elkaar te plakken en we hebben een geweldig team met specialisten. Samen kunnen we de meest uiteenlopende klussen aan! Die combinatie is de sleutel tot het succes. Werken met creativiteit en in het arbeidsproces meedraaien door voor echte opdrachtgevers te werken. De inzet van creativiteit wordt meestal beperkt tot dagbesteding. Juist het feit dat hun werk een waarde heeft is essenti-eel. Voorbij een bepaald punt wil je niet meer schilderen voor jezelf, maar je nuttig maken. En niet de hele tijd één 
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				Wijnetiket Chateau Arnhem i.o.v. Wijnhuis Robbers & van den Hoogen. Najaar 2021, met Kim. 
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				Josti-toon spelen maar goeie dingen maken, waar de klant blij mee is. Dat ‘échte opdrachtgevers’ schoot één Allebuur wel in het verkeerde keelgat. ‘Hoezo echte!?’ Vond hij heel denigrerend klinken. Sowieso geen gemakkelijke jongen. Een keer in de zoveel tijd krijg ik er van langs. Hij windt zich op over het feit dat wij geld verdienen(?!), terwijl hij het werk doet. Dat is een heel vertekend beeld, maar de onzekere stap naar een baan met salaris in plaats van een Wajong is groot en risicovol als je ziet dat zo’n jongen maar twee dagen werkt en veel andere problemen heeft. Autisme, hoogbegaafd, ADHD; een vreselijk moeilijke, giftige mix. En onder die lagen een ontzettend aardige, kwetsbare gast. Die is er zo nu en dan gelukkig ook.

				Het wordt drukker bij Alleburen. Veel mensen in de kamer. En als op donderdag Harold met z’n enorme stoel erbij komt, is het vol. Er ontstaat ook een kleine onenigheid. Ik vraag Harold een plaatje van twee les-bische meiden vrijstaand te maken voor een flyer voor Strand Zuid. ‘Dat is goed Joost, hoewel ik niet zo van homofilie houd’, spreekt Harold. Dat pikt Mick niet:

				‘Hoezo niet?’ Harold antwoordt dat God het niet zo bedoeld heeft. Ik voel dat het mis gaat en neem de heren even mee naar buiten. Harold bedoelt het niet slecht. Hij zal niet zoveel homofilie tegen zijn gekomen in zijn afgeschermde leven. Het loopt met een sisser af.

				Wat wij nog goed moeten leren is hoe en waar je de deelnemers naar betaald werk kan leiden. Casper kan vreselijk mooi tekenen, maar welk bedrijf zoekt ‘iemand die mooi kan tekenen? Een dtp’er van ‘m maken gaat ‘m ook niet worden, daarvoor interesseert techniek ‘m 
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				niet genoeg. Voor zo’n jongen zou een basisinkomen toch geweldig zijn. Vermaakt zichzelf prima, doet geen vlieg kwaad, maakt tekeningen en schilderijen voor vrienden of ontwerpt eens een flyertje voor een feest. Prima toch? Waarom moet hij per se in een ‘echte’ baan geduwd worden? Laat ‘m!

				Frank en Jasper doen in mijn huis, bij Alleburen dus, mee aan de ‘Kunstroute Presikhaaf’, waar Janne - die graag een keer een klus van begin tot einde wil doen - de vormgeving voor doet. De heren hangen hun werken op en de hele dag door schuifelen er mensen langs.

				Een van de grootste risico’s bij het groter worden van Alleburen ben ik natuurlijk altijd al geweest. Ik heb MS en hoe druk het overdag ook is, ‘s nachts ben ik, nu de jongens op reis zijn, alleen. Ik ben slecht in toegevendat er risico’s zijn en dat ik mezelf daartegen moet beschermen. Dat heeft me m’n huwelijk en relatie gekost en maakt dat veel lieve vrienden zich altijd een beetje zorgen maken. In het voorjaar van 2019 gaat het een keer goed mis. ‘s Avonds bij een etentje voel ik me niet lekker. Griepje, denk ik. Uit ervaring weet ik wel dat griep er bij mij altijd nogal inhakt en maakt dat ik weinig meer kan, dus ik ga met twee paracetamol vroeg naar bed.

				Deze keer is het ‘s ochtends erger dan ‘normaal’. Ik kan helemaal niks meer. Jasper is blijven slapen en die roep ik. Hij schrikt zich rot. Ik kan me nauwelijks bewegen en kan er niet uit. Gelukkig komt An. Naast mede-Allebuurm’n superlieve schoonzus. Hoe het verder allemaal precies is gegaan, weet ik niet meer. Jasper heeft een paar Alleburen opgevangen en An heeft Dick, m’n 

			

		

	
		
			
				48

			

		

		
			
				superbuurman erbij gevraagd. Zij hebben me in m’n rol-stoel gekregen. Vraag niet hoe. Ik kon niet goed praten en slikken en voelde me enorm slap. Die dag ben ik doorgekomen. De huisarts is nog langs geweest, die wist het ook niet. 

				Het bleek wondroos. Vier dagen ziekenhuis. Toen ik terug naar huis mocht, was ik heel nerveus over hoe dat zou gaan. Kon ik wel weer veilig alleen wonen? Kon ik weer alleen douchen, naar de wc, transfer van bed naar rolstoel maken? En vooral: kon ik Alleburen weer oppakken?

				Het geval maakt duidelijk dat dit zo niet langer kan. Dat Alleburen op deze manier te afhankelijk van mij is. Ik woon in Alleburen. Oké, slapen en douchen doe ik in de aanbouw maar als mij iets overkomt valt Alleburen stil. Daar is het inmiddels te groot voor geworden. Te ‘echt’.. De acht deelnemers die er inmiddels zijn, kun je niet zomaar even melden dat het helaas niet doorgaat omdat Joost ziek is.

				In een vergadering besluiten we dat er een ‘schil’, zoals we de club noemen, moet komen. Een soort achtervang. Josée van ontwerpbureau Het Lab, die al vanaf het begin in het dagelijks bestuur zit, Peter van Criterium, al vriend sinds de academietijd en Ruud van Merkmij. Met hem heb ik in het verleden wel eens gewerkt maar ik ken hem minder goed. Goeie vent! We besluiten dat zij allemaal een paar keer een middag meedraaien om een beetje voeling te krijgen met de groep en de aan-pak. Tot mijn vreugde komt Erik, de jongste weer thuis. Weer samen wonen in het grote huis. Echt heel erg gezellig. Voor hem is het ook best een vreemde situatie. De hele bovenverdieping voor hem, beneden drie dagen 
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				per week een bedrijf, waar veel mensen langskomen. De Alleburen, begeleiders, coaches, de mensen die hier werken, etcetera. Gelukkig ben ik wel weer helemaal opgeknapt van de wondroos-periode.

				De taken zijn nog wel wat slecht verdeeld. Hij een tussenjaar, net terug van vakantie, feestend, chillend en uitslapend. Ik me de kolere werkend en me best een beetje zorgen makend over de toekomst. Nu ja, als andere zoon Lex een paar weken later ook weer thuis is, ben ik de koning te rijk. Mannenhuishouden met twee zonen, omstebeurt koken, hoop van hun vrienden eromheen steeds, wat wil een vader nog meer?

				Een ander, medisch dingetje dat in deze periode ont-staat is het minder worden van m’n stem. Jarenlang heb ik overal praatjes gehouden over m’n werk en alles wat daar mee te maken heeft. Tweemaandelijks in Pakhuis de Zwijger en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Bij O.P.A. of ‘het Blaffend hert’ in Arnhem of op andere ‘ontwerpers-avonden’. Leuk, maar nu zie ik er tegenop als ze me vragen. Ik doe het wel eens maar het gaat niet meer vanzelf. Een keer bij de Rotary in Oosterbeek bijvoorbeeld. Gea had geregeld dat ik daar iets over Alleburen mocht vertellen. Aardige mensen allemaal, die goed luisteren en goeie vragen stellen. Ik had Gea gevraagd het, op papier gezette, verhaal van me over te nemen als het niet meer ging, maar dat viel gelukkig mee. Zo ook op een avond genaamd Zorgdragers bij O.P.A., Ontwerp Platform Arnhem. Het was leuk om op een avond vol geschoolde ontwerpers te vertellen hoe goed Alleburen is. Thuiswedstrijd. 

				O.P.A. werd vriend van Alleburen. Een keer per jaar orga-niseren ze ‘Arnhemse Nieuwe’. De best afgestudeerde 
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				creatieven van Arnhem presenteren zich in Luxor Live. Dit jaar vroegen ze Alleburen om de grafische vormgeving te doen. Affiche, podiumbeeld, prijs voor de winnaar.

				Riëlle van O.P.A. kwam de briefing bij ons doen, dat vraag ik altijd. Dat geeft een betrokkenheid en maakt dat iedereen zin krijgt er aan te gaan werken.

				Vier echt goede affiches werden er gemaakt. Ik heb ge-vraagd of ze allemaal mochten, maar ze kozen er eentje. Frank z’n ‘vishert’; goeie keuze. Vis van Hollandse Nieuwe en een hert is het dier van Arnhem (verkeers-bord met hert waar een kruis door staat: niet te hert rijden!). Frank blij! Hij mag zijn vormgeving doorvoeren op allerlei uitingen. Jasper gaat met een paar Alleburen, waaronder de ‘winnaar’, naar de avond in Luxor Live, waar de Arnhemse Nieuwen gepresenteerd worden. Achter hen wordt het logo van Frank groot geprojec-teerd. Alleburen wordt nog bedankt. We beginnen op te vallen in Arnhem.

				We hebben altijd geroepen dat we pas een feest, een opening, willen doen, als we zeker weten dat het goed gaat komen. Het is tijd om iets te regelen. 

				Bij Overburen maken we al jaren Hard Gras, het voetbal-blad voor lezers, met Henk Spaan en Hugo Borst. Met de laatste kan ik het heel goed vinden. Hij heeft zelf een autistische zoon en is altijd heel aardig en geïn-teresseerd in wat we in Arnhem aan het opzetten zijn.Ik stuur hem een mailtje of hij misschien de opening wil doen?

				Nog geen uur later heb ik een ‘ja’.

				‘YES YES YES’.
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				Vier affiches Arnhemse Nieuwe, i.o.v. Ontwerp Platform Arnhem.

				September 2019, met Frank, Jasper, Mick en Janne.
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				Verkiezing Hollandse Nieuwe in Luxor Live Arnhem.
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				Uitje naar voorstelling Pink Panther Party, Introdans.
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				De opening

				Als ik het meld, krijg ik niet alleen positieve reacties. Zoiets had ik niet alleen mogen beslissen. Hier is de ondernemer met al 25 jaar een eigen zaak bezig en niet de directeur van de Stichting met een dagelijks bestuur en een raad van toezicht. Waar. Allemaal waar, ik had het moeten overleggen. Sorry.

				Het wordt me vergeven, maar ze zien wel beren op de weg. Opening? Voor wie? Hoeveel? Waar? En vooral wanneer! Ik ken dat eigenlijk niet zo. Ik heb er alleen maar ontzettend veel zin in. Lekker veel mensen uitnodigen, doek spannen voor als het gaat regenen? Wat te drinken, hapjes, speech. Lijkt me niet zo ingewik-keld allemaal. Dat heb ik van m’n broer geleerd, denk ik. Die is meester in het geen last hebben van beren op de weg zien.

				Ankie, vrijwilligster, krijgt de leiding over de ‘feestcom-missie’. Alleburen maakt een uitnodiging en ik stel een lijst samen van mensen die we uit willen nodigen. Het moet na de schoolvakanties en op een dag en tijdstip dat gemeentemensen kunnen en willen.

				Het wordt vrijdag 23 augustus in de middag. We vragen Irene of ze de catering wil verzorgen. Dat wil ze. Wat een held(in)! Geen alcohol, dat past niet bij de doelgroep. Anneke, Gea, Thon en Anki bakken ieder een taart. Stuk of honderd man nodigen we uit. Met het risico dat het regent, dan moeten ze allemaal binnen en dat past nooit. Maar dan is er dus Karel. ‘Als je niet wilt dat het regent, dan regent het niet’. Hij heeft daar vrijwel altijd 
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				gelijk in, dat moet gezegd. We maken allemaal t-shirts, nieuwe folders, kaartjes en affiches met werk die we in de kamer ophangen én we maken Alleburen, de film. Die wilden we graag inzenden voor de Ignite-Awards. Ik zie aan de winnaars van afgelopen jaren, dat de film daar niet sexy genoeg voor is. Ik wil zo’n film zelf maken, met de mensen hier. Niet een stel hippe jongens inhuren om ‘m te laten schieten.

				Ik schrijf een scriptje. De film begint met een drone-opname van Lex, m’n oudste zoon. Geweldig, dat heeft hij zichzelf op z’n reis door Zuid-Amerika eigen gemaakt. Dan is er een tekst, voorgelezen door buur-vrouw en vriendin Anneke. De tekst wordt ondersteund door opnames van Alleburen aan het werk, besprekin-gen met opdrachtgevers en begeleidingsgesprekken van An en mij. De lekkere vette ‘echte’ muziek eronder is van Eric, ook een van de jongens van Alleburen. Winston de kat komt er ook nog even in voor. Terecht, want hij speelt een belangrijke rol bij Alleburen. De film eindigt met een lekkere aftiteling van onze tekenaar Casper. Van de film worden we allemaal heel blij en tijdens de opening gaat hij in première.

				Voor het zover is moet het probleem van de tuin nog worden opgelost. Het is een hele droge zomer en het grasje dat er ligt van toen mijn jongens nog een tent of badje op wilde kunnen zetten, is totaal aan gort. Mijn idee om het geheel om te spitten en vol wilde bloemen te zetten, mislukt. Nooit wilde bloemen gezien. Wat nu? Het ziet er niet uit.

				Op een dag zit ik in te tuin te bespreken met een van de deelnemers. Hij vertelt dat hij het zwaar heeft en dat hij, 
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				hoewel hij het heel leuk vindt, moeilijk vindt om alleen steeds achter een computer te zitten. Hij is groot en sterk en zou ook zo graag iets met z’n handen doen. Of hij niet één dag in de week in mijn tuin mag wer-ken...? Ik vraag ‘m of hij dat nog eens wil zeggen, terwijl ik me dan voorstel dat de stem van boven komt, door hemelse muziek omlijst.

				Nadat we het met zijn coach hebben besproken, gaat hij een dag in de week snoeien, knippen en vegen. Karel biedt aan een zaterdag het gras, of wat er van over is te verwijderen en met door mij bestelde stenen een pad te leggen. Een paar Alleburen zijn er ook, die zaterdag en onder leiding van Karel leggen ze een prachtig pad en bouwen daar een supermuurtje langs. Met oude stenen en stukken stronk ertussen. Laat dat maar aan Karel over. ‘Der Mensch wird Bau’ (zoals hij altijd zegt).

				Op 23 augustus is het (natuurlijk) bloedmooi weer. De tent hoeft niet opgezet. We maken de tuin leuk, zetten wat stoelen en banken neer en jutten elkaar wat op. Om één uur arriveert Hugo. Irene heeft de picknick-tafel gedekt en heerlijke broodjes gemaakt. An, Jasper, Hugo, acht Alleburen en ik gaan lunchen. De Alleburen voelen zich meteen allemaal op hun gemak bij Hugo. Hij kan dat. ‘Wie van jullie houdt er van voetbal?’ Die had ik aan kunnen zien komen.

				‘Niemand’, zegt Rick, ‘alleen hij’, ik dus. 

				Daar kan Hugo wel om lachen. Er wordt gezellig gepraat over en weer. Hugo spreekt Casper aan op z’n tattoos. Dat hij ze zo mooi vindt.

				An vraagt of hij ook tattoos heeft.

				‘Een Spartamannetje op m’n lul.’
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				Tsja, de enige vrouw aan tafel - wel eentje die je niet zo gemakkelijk op de kast krijgt - reageert: ‘Een heel klein mannetje zeker!?’ 

				De Alleburen vertellen hun verhalen en hoe goed we het hier met z’n allen hebben. Echt fijn.

				De andere gasten komen een voor een binnen en ver-spreiden zich over kamer en tuin. Er is een hapjes-rond-breng-ploeg aan het werk met onder andere Gea, Lex en Erik, Karin en heur nieuwe lief Jan. Irene is streng voor ‘m, hij moet helpen de hapjes uitserveren.

				Er staat een rij voor de deur. Op het hoogtepunt zijn er iets van 80 gasten. Echt een hele goeie sfeer. Als het binnen had gemoeten, had het nooit gepast. Gelukkig heb ik bij het maken van de lijst gezegd dat het geen privéfeestje was. Geen vrienden en familie dus. Alleen zij die daadwerkelijk iets van Alleburen zijn of met Alleburen hebben.

				Dus niet m’n zus, niet Paul en Ellen, niet René en niet mijn moeder. ‘Niet je moeder??!!’ An kan het niet geloven. Belachelijk. Ze heeft gelijk. Tuurlijk.

				Ik had haar eerder al verteld, dat dit feest eigenlijk niet voor haar bedoeld was. Stom. Ik bel, nodig haar alsnog uit en bied m’n verontschuldigingen aan. Dat hoeft van haar niet. ‘Ik was al van plan om heel even om een hoekje te kijken.’

				Ze is er als een van de eersten, is tot het eind gebleven en heeft iedereen gesproken. Iedereen! 

				‘Leuke moeder heb je!’ ‘Zeker’.

				Als ik de gasten officieel welkom heet, begeeft mijn stem het. De warmte, de drukte, het afgelopen jaar wreken zich. Maakt niet uit, ik heb de speech uitgeschreven en 
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				An neemt het zonder daar woorden aan vuil te maken van me over. Alleburen: dat zijn we samen, per slot van rekening.

				Er worden heel veel mensen bedankt. Lastig. Het moet geen Oscar-speech zijn.

				Ik geef het woord aan Hugo. Hij houdt een prachtig lulverhaal over van alles en nog wat. ‘U vraagt zich af waarom ik hier sta? Het is een taakstraf. Henk (Spaan) en ik werken al jaren met Joost en worden soms gek van hem en z’n rolstoel. We hebben ‘m van de brandtrap ge-flikkerd en Henk is beter verzekerd dan ik’. Taakstraf dus. 

				Dat werk. En: Waarom er geen meiden zijn? Het zijn toch allemaal hartstikke mooie gozers. 

				‘Komt door Joost zeker.’

				Dat had hij een dag voor hij kwam wel even gecheckt. Of hij ze een beetje in de zeik mocht nemen? ‘Ja hoor, maar pak mij dan maar, want ik kan het zeker hebben.’ Dat heb ik geweten.

				Hugo had met Harold gepraat. Mét de rolstoel, mét de beademing, met altijd iemand bij zich. Wat hij zijn leven voor cijfer zou geven? ‘Nu een 10!’, had hij geantwoord.

				Hoe klef het wellicht klinkt, daar doe je het voor!

				Hugo’s bezoek was geweldig. Hij is de hele middag gebleven. Met iedereen gepraat (ook met m’n moeder). De moeder van Jasper, Claudia, hield ook nog een mooie speech! Zij zijn zo blij voor Jasper dat hij bij Alleburen werkt. En dat geldt ook voor ons, dat kan niet vaak genoeg gezegd worden.

				Iedereen enthousiast, bergen veren in onze reten. Er waren opdrachtgevers, mensen van de gemeente, vrienden die geholpen hebben het afgelopen jaar, 
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				BNO’ers, mensen uit het inclusie-netwerk en de locoburgemeester. 

				Toen we, na het feestje, met de laatste groep medewer-kers nog wat gingen eten, heerste er een ontzettend ‘moe-maar-voldaan-sfeertje’. Wat een dag. 

				Alleburen staat op de kaart. Dat voel je aan alles. Waar ik een half jaar eerder nog moest uitleggen waar-om ik graag eens een afspraak wilde maken, worden we nu door allerlei partijen gebeld. Gemeente, opleidingen, coachingclubs en veel door wijkcoaches die kandidaten bij ons willen plaatsen.

				An is Hoofd Deelnemers. Steeds wordt duidelijker dat het óns bedrijf is. Na jaren met mijn broer Karel gewerkt te hebben in het Dagelijks Bestaan, ben ik nu ook zo’n eigengereide Overbeek waar ze mee werkt. Hulde voor hoe ze er mee om gaat. Als het aan mij ligt werken er ooit twee Overbeekjes bij Alleburen! Karel is geweldig met deze doelgroep.

				We moeten steeds anticiperen op wat er gebeurt. Meer deelnemers, meer werk, meer dagen werken. We krijgen er wel handigheid in. An en ik zijn een goed koppel. Zij serieus en betrouwbaar. Ik de joker uithan-gend. Het werkt. Het binnenkomen van een nieuwe deelnemer gaat - meestal - als volgt. Steeds meer men-sen vallen uit het systeem van opleiding, uitkering, werk. Mensen willen wel aan het werk, maar waar en hoe?

				Iemand weet bijvoorbeeld niet wat hij wil of kan, hetzij door een aandoening als autisme, door een burn-out of door een handicap. Om te ontdekken wat bij zo iemand past bezoekt hij met bijvoorbeeld z’n wijkcoach diverse Activerend-Werk plekken (zoals dat in Arnhem heet). 
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				Omslag VK-magazine i.o.v. Volkskrant Jaap Biemans.

				2021, met Eric
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				Voor mensen die iets met creativiteit willen, zijn er zo een aantal plekken in Arnhem, waar wij er een van zijn.

				In dit systeem wordt gewerkt met de participatieladder. Die gaat van 0 tot 5. Iemand op die ladder van 1 naar 2 moet eerst oefenen om zijn bed uit te komen. 5 betekent dat je betaald werk kan gaan zoeken in de richting die je hebt gekozen. Alleburen bewegen zich vaak op de ladder van 3 naar 4. Daarvoor hebben wij een rijtje toegangseisen opgesteld. De belangrijkste is dat iemand wil. Dat iemand, liefst beroepsmatig, iets met zijn creativiteit zou willen doen. We zijn er niet voor dagbesteding. Als je fijn wilt knutselen of mooie schilde-rijen wilt maken, kun je dat bijvoorbeeld bij Kunstportaal doen. Hartstikke leuke plek hier vlakbij. Met een beetje geluk kom je in de groep van Tatjana.

				Je moet eigenlijk wel een beetje iets kunnen of in ieder geval willen met de grafische programma’s op de com-puter: Indesign, Illustrator en Photoshop. We werken hier op Mac’s, maar dat hoeft niet. Er zijn inmiddels wel een hoop laptops, zodat mensen ook thuis kunnen werken, om wat te kunnen oefenen.

				Als het van beide kanten leuk en zinvol voelt en iemand geschikt is om een tijd bij Alleburen te komen, wordt er een proefdag afgesproken. Kijken of het klikt in de groep en of hij of zij mee kan komen. Sociaal vooral. Wat je kan is minder een probleem. Dat komt wel. Als de dag bij beide partijen bevalt, wordt een intake gepland. Wat wil je? Wat kun je? Waar moeten we rekening mee houden. An heeft daar een vragenlijst voor gemaakt. 

				Ik zit regelmatig met m’n oren te klapperen bij de verha-len die binnenkomen. Depressie, hoofdpijnen, autisme, 
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				Duchenne, NAH, burn-out; vaak krijg ik het gevoel dat die ziekte van mij nog wel meevalt. Behalve dat we het heel leuk vinden, is het ook nog eens interessant en bevredigend. Het smaakt naar meer.

				Het woord ‘inclusiehuis’ valt, hoewel An een hekel aan het containerbegrip ‘inclusie’ heeft. Net als bij het begin van Alleburen staat ook bij dit idee een privéprobleem aan de basis; ik wil en moet iets met wonen gaan re-gelen. Ik wil niet in m’n eentje in zo’n kast van een huis wonen en ook niet alleen oud worden. Met Karel en An lijkt me geweldig. Iets met ‘mijn’ Alleburen, met ‘hun’ jongeren en vluchtelingen.

				Ik praat erover met Mariël. Uit de raad van bestuur. Een doorwinterde sociaal ondernemer. Kids, vluchte-lingen, afstand tot de arbeidsmarkt. We zien het voor ons. Een groot pand waar allerlei verschillende clubs ingehuisd zijn en elkaar kunnen helpen. Ik schrijf het volgende verhaaltje als een soort uitgangspunt.

				Arnhem wil iets met inclusie. Al jaren. Er zijn veel clubs op veel verschillende gebieden mee aan de gang. Stukjes van een puzzel, maar de lijm mist. De Wereld-keuken, Juuls atelier, BURO MLBRGN, Buddy to buddy, 3D - ambacht, Alleburen...

				Stel, er is één plek waar het allemaal gebeuren kan. We kiezen een aantal clubjes als voorbeeld en stellen daarmee het Arnhems inclusiehuis samen. De partijen moeten aan een paar eisen voldoen. Ze moeten hun eigen broek op kunnen houden. Ze moeten de andere partijen aan kunnen vullen, ze moeten talentgericht werken en ze moeten samen van wat wij als werktitel 
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				gebruiken, ‘Groot Alleburen’, de tofste plek van het Oosten willen maken.

				We gaan eens vooruit dromen.

				Centraal in het pand bevindt zich het ‘voedselbankres-taurant’. Gezamenlijk lunchen, gelegenheid voor ont-moetingen, ruimte om te vieren. De plek om de stad/de buurt te ontvangen. In de ruimte ernaast gaan wij mooi zitten. Alleburen, met iets van 10 plekken. Wij zijn toeval-lig dan weer het leukste ontwerpbureau van het Oosten, doen daarom de promotie van het restaurant en vinden het prima om bij te springen als er extra handen nodig zijn. Er worden lezingen en ontmoetingsavonden geor-ganiseerd. Verder zit er een avond in de week ‘buddy to buddy’. De buddy’s worden hier aan elkaar voorgesteld met een lekkere bak thee. 

				‘s Ochtends beginnen de ‘klus-in-huis-en-tuin-bak-fietsers’ met een goeie kop koffie. De leiding legt uit waar en wat er die dag moet gebeuren. Eén klusser gaat niet mee, die helpt een dagje met fotograferen bij Alle-buren. Het is een ruil. Een Allebuur gaat helpen ergens een huis opknappen. In de knutsel/klusruimte wordt wat voorbereid, wat de kinderen van Het Fort, dat de kinde-ren een veilige plek om te spelen biedt, weer prachtig vinden, voordat ze zelf aan het figuurzagen slaan. Een oudere man uit de buurt is in het restaurant aange-schoven en biedt aan de kinderen te helpen. Hij heeft toch niks te doen. Twee rolstoelers uit Het Dorp helpen een paar vluchtelingen met Nederlands lezen, waarna ze samen een eind gaan ‘wandelen’. In meerdere ruimtes wordt door verschillende mensen gewerkt. De bedrijven helpen en ondersteunen elkaar waar nodig. Enzovoort, 
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				enzovoort.

				‘Groot Alleburen’ is een toffe plek in de stad. Een hippe, te gekke plek om te zijn.

				Het mag hier nooit zielig voelen. Iedereen die iets niet kan, kan iets anders beter.

				‘Groot Alleburen’ is de proeftuin voor een inclusieve samenleving.

				Peter Paul haakt aan bij Mariël en mij. Hem heb ik ontmoet bij een avondje van een Rotary waar ik vertel over Alleburen. Hij is lid van de VVD Arnhem en is, vol-gens mij, een soort plaatselijke Hans Wiegel. Kent veel mensen, werkt niet meer, maar is wel iemand in de par-tij. Hij is heel enthousiast over het idee voor een ‘Groot Inclusiehuis’ en regelt een ontmoeting met Karin, lid van de gemeenteraad in Arnhem. Aardige vrouw. We drinken koffie in Dick Cochius’ prachtig aangepaste thuis. Als mij wordt gevraagd wat te vertellen begin ik met te zeggen dat ik een Groen Links-mannetje ben en nog nooit VVD heb gestemd. Ze moet lachen en zegt dat dat haar niks uitmaakt, maar dat wat ik doe, zeg en wil in Arnhem veel beter aansluit bij de VVD dan bij Groen Links. 

				Ze luistert naar het ‘Groot Alleburen-plan’ en is zeer enthousiast en verklaart zich bereid mee te denken met ons kleine clubje. Peter Paul wordt echt een vriend van Alleburen. Hij komt regelmatig en brengt ook een klusje voor de Rotary mee, dat Ron op zich neemt.

				Ron is een geweldige gozer. Aardig, sociaal én knap. Een aantal vrouwelijke opdrachtgevers is wel heel blij met het ontwerp dat hij voor ze maakt. Ron pikt het ontwerpen snel op, hoewel hij uit een hele andere 
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				hoek komt. Meer commercieel. Het verbaast dan ook niet dat hij na een jaar Alleburen een leuke baan als commerciële man bij een ruimtelijk ontwerpbureau vindt. Prachtig dat Alleburen zo ook een plek kan zijn waar iemand na een moeilijke tijd, z’n draai weer kan vinden en weer door kan.

				De club groeit en het is heel gezellig. We ‘doen’ inmiddels woensdag, donderdag en vrijdag Alleburen met gemiddeld vijf Alleburen per dag. Dinsdag is de dag dat ik hier met Jasper alles afmaak en afspraken heb met mensen van de gemeente enzo. Maandag is officieel m’n vrije dag maar er is eigenlijk iedere dag wel werk. Ook in het weekend, wat ik prima vind.

				Jasper, An en ik krijgen een vergoeding van de stichting waardoor mijn financiële zorgen, over dat ik in dit huis kan blijven wonen bijvoorbeeld, even voorbij zijn.

				Er gebeuren veel mooie dingen in het najaar van 2019. Eigenlijk alles wat met Alleburen van doen heeft loopt. Het gevoel dat het lukt, dat we van iedereen veren toegediend krijgen en dat er continu nieuw werk binnenkomt is geweldig. 

				Kerst 2019. Tien kerstpakketten staan op een mooi gedekte tafel te wachten op de club. Als ze allemaal zitten komt lieve vriendin Irene het eten brengen. Een heerlijk kerstdiner. Echt ontzettend fijn dat het zo’n ‘familie’ is. Met alcoholvrije champagne - wel zo slim gezien de achtergrond van sommige deelnemers - proosten we op hoe goed we het met z’n allen bij elkaar hebben.
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				Een vol jaar Alleburen draaien, alle gedoe en zorgen eromheen, de privétoestanden ervoor, het heeft er wel voor gezorgd dat ik voel dat er iets moet gebeuren. Alleen maar werken is niet goed en alleen is maar alleen.

				Met oud en nieuw vraagt Karin me of ik dat met haar en Jan wil vieren, ze hebben verder niks. Ik ook niet dus 31 december eten we met z’n drieën en kijken we ‘s avonds Claudia de Breij. Een enorm contrast met de oud en nieuws zoals we die gewend waren. De hut vol, eten, drinken, de quiz die ik altijd placht te maken en een hoop herrie. Niks tegen Claudia de Breij en Karin en Jan, maar de volgende dag besluit ik dat ik het anders wil. Er komen veel leuke dames, van diverse organi-saties over de vloer hier, maar werk is werk. Er schijnt zoiets te bestaan als internetdating. Waarom niet? Ik zoek op internet en schrijf me impulsief in op de eerste beste site voor 50-plussers.

				Overdag is het hard werken. Jasper en ik vier dagen en An twee. Er komen steeds mensen bij. Ik zeg mensen en niet jongeren, want hoewel die de overhand hebben, hebben we ook wat oudere kandidaten. Een geweldige, heerlijk eigenwijze, die zich bij ons voor komt bereiden op de kunstacademie. Hoe we dat idee ook uit zijn hoofd proberen te praten, hij moet en zal naar de aca-demie. Ik bied hem aan samen naar de dansacademie te gaan, De kans dat ik daar met mijn rolstoel word aangenomen is ongeveer even groot als dat hij - 59, geen geld en geen portfolio - welkom is op ArtEZ.

				Naast een oudere kandidaat, hebben we ook eindelijk dames. Heel goed en fijn voor de sfeer ook.

				We proberen dingen uit. Zo hebben we in die tijd ook de eerste stagiaire, van een dtp-opleiding, middelbaar 
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				beroepsonderwijs, niveau 2. Piepjong. Daarna kwam er nog een. Maar we concluderen dat Alleburen daar niet geschikt voor is. Dat is fijn aan een jaar bezig zijn, we weten steeds beter wie hier passen en hoe we dingen aan moeten pakken. 

				Begin 2020 hebben we een geweldig uitje geregeld. Josse en Nathanaël, twee net aan de kunstacademie afgestudeerde gasten, zijn eerst een keer G.A.S.T. en vertellen daar over zeefdrukken. We gaan een dag met ze naar ArtEZ, waar Walter, de werkplaatsassistent ons een cursusje zeefdrukken geeft. Daarna gaan ze hun eigen ontwerp, dat ze bij Alleburen gemaakt hebben, drukken. ‘Wil je ook zeefdrukken?’ vraagt Walter aan Harold. Die vervolgens met z’n robotarm een stapel Alleburen-tasjes drukt. Wat een aardige, behulpzame lui daar bij ArtEZ!

				Er is een fijne regelmaat aan ‘t ontstaan. Woensdag is mijn favoriete dag van de week. Vriendin, actrice Juul heeft zich aangemeld als vrijwilligster en doet op woensdag boodschappen, verzorgt de lunch en is gewoon heel gezellig aanwezig. Ze speelde de moeder van ‘Barry Batsbak’ in de New Kids film en dwingt daar veel ontzag mee af bij de heren hier. Ook zijn ze blij dat er vers ‘bakker-brood’ en salade en/of soep is, dat kunnen ze op ‘mijn’ dagen wel vergeten. Ik kan met de rolstoel niet bij de bakker naar binnen en haal het bij de supermarkt.

				Alles gaat z’n gangetje. Ik woon gezellig met zoon Erik, Alleburen gaat goed en ik ben aan ‘t appen en bellen met een hele leuke, bijzondere vrouw die ik online heb ontmoet.

				Maar dan: CORONA.
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				Corona

				We komen met het dagelijks bestuur bij elkaar (dat doen we iedere woensdag om vier uur) en besluiten niet plat te gaan, zoals veel bedrijven en instanties doen. Slack, de digitale communicatietool wordt onze redding. Alle deelnemers worden daarvoor uitgenodigd en wij verzinnen de eerste klussen. Niet beseffende hoelang dit gaat duren.

				Jasper en ik werken wel gewoon op de studio en be-geleiden de groep op Slack en met behulp van Zoom. Jasper is in Arnhem komen wonen, maar kent hier nog geen mensen dus vindt het prima om hier te komen werken. Wel zo gezellig. 

				We houden zoveel mogelijk de ‘normale’ tijden van Alleburen aan. Om tien uur is het ‘goeiemorgen ieder-een’ op Zoom en beginnen we met een bakkie koffie. Dan gaat iedereen aan het werk. Zo nu en dan maak ik een ‘Waarde landgenoten’-filmpje, om het moreel hoog te houden. Er zijn nog wat ‘echte’ klussen en we verzin-nen een paar nieuwe ‘oefen-klussen’.

				Een van de eerste bedachte opdrachten is ‘the quick brown fox jumps over the lazy dog’’. Een zogenaamd Pangram; een zin waarin alle letters van het alfabet voorkomen. Iedereen kiest een letter en geeft die op geheel eigen wijze vorm. Hieruit ontstaat het ‘Alleburen-lettertype’ (zoals het ook afgebeeld staat) waar we later allemaal mooie gadgets mee maken en een webshop mee optuigen.

				Er worden geweldige letters gemaakt. Ik heb op een gegeven moment een ‘L’ nodig. Ik ben namelijk 
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				Kerntalentenanalist-kaartjes i.o.v. Willem Stortelter

				2021, met Lars
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				inmiddels digitaal verliefd op een ‘L’. De letter wordt voor me ontworpen op voorwaarde dat als-ie doet wat-ie moet doen, de maakster een ‘live’ biertje van me krijgt zo gauw het weer kan.

				Het werken op Slack en het bespreken op Zoom wordt normaal en werkt prima (het eerste jaar). Voor een aantal deelnemers is het best comfortabel dat ze hun kamer niet af hoeven en zich niet hoeven te verhouden met al die anderen. Voor andere is het gemis van het sociale aspect, samen koffie, samen lunchen etc., juist heel groot.

				Terwijl voor veel mensen de coronajaren heftig zijn, gaat het hier op de Oude Velperweg eigenlijk best lekker. Natuurlijk vind ook ik een volle bak met lunches en workshops leuker, maar er gebeuren genoeg mooie dingen.

				Langzaam maar zeker komt er meer ruimte voor deel-nemers om omstebeurt een dagdeel hier te komen. Even weer tussen de mensen (en ‘L’ komt ook vaak inmiddels).

				We laveren een beetje door het netwerk aan regels. Een tijdje twee deelnemers per dag, een tijdje drie.

				Hoeveel precies er mogen komen is me nooit duidelijk. Het is m’n privéhuis, maar ook een bedrijf (aan huis). We hangen posters met maatregelen bij de deur, er staan overal handgels en iedereen krijgt een eigen Alleburenmok. De inrichting wordt wat aangepast, zodat deelnemers afstand kunnen houden. We doen wat we kunnen en wat goed voelt. Zo nu en dan belt er een deelnemer dat-ie verkouden is en niet komt en 
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				een keer zijn we allemaal in quarantaine geweest, maar over het algemeen vliegen we deze periode aardig door.

				‘Buur’, ons magazine waarin alle deelnemers een paar pagina’s maken, delen we uit aan vrienden en opdracht-gevers van Alleburen.

				De enige die deze periode helemaal niet kan komen is Berend. Hij is heel kwetsbaar en mag Het Dorp niet af. 

				Een keer in de week zoomen we met ‘m.

				Diegenen die komen werken testen zich regelmatig. De meesten zien niet zoveel mensen, dus dat durven we wel aan.

				Gezellig als er eindelijk weer iets meer kan. Waar half Nederland vereenzaamt, is het hier best te doen. Werken en tussendoor steeds even appen en bellen met ‘L’, wat leuker en leuker wordt! Wat heel goed werkt (bij de deelnemers) is het door elkaar lopen van privé en werk. Ik steek mijn verliefdheid niet onder stoelen of banken en de Alleburen leven mee, waardoor de band alleen maar hechter wordt.

				We spelen inmiddels ook met het idee voor een ‘Alleburen2’. Vier jongens die op uitvliegen staan, gaan iedere week een dag extern aan de slag onder bege-leiding van drie ervaren ontwerpers. Omstebeurt Peter, Josée of Ruud. Ze werken dan als een eigen bedrijf, dat ze de naam ‘Door’ hebben gegeven, aan een opdracht waarin ze alles tegenkomen. Besprekingen doen, offer-tes maken, concept bedenken, presentaties geven, etc. De drie begeleiders hebben allemaal een eigen bedrijf met studio waar ‘Door’ een dag per week vertoeft. De jongens leren veel en hebben een goeie tijd, maar helaas is de pilot te duur en blijft het concept 

			

		

	
		
			
				71

			

		

		
			[image: ]
		

		
			
				‘Alleburen2’ voorlopig bij deze ene keer.

				Een ander idee dat tijdens Corona ontstaat is G.A.S.T. Iedere vrijdag om twee uur komt iemand uit het netwerk over zijn of haar werk vertellen en een gastles over het een of ander geven. Aan het eind krijgen de deelnemers een opdrachtje waar ze gedurende de week aan kunnen werken. Zo zien ze elkaar tenminste iedere week een keer. Als de gast klaar is met z’n verhaal praten we nog wat na met z’n allen. Inspirerend en bijzonder dat iedereen die ik vraag wel een keer gast wil zijn. Onbezodigd. Ayla over kleur, Jurgen over campagnes, Michael over fotografie, Nathanaël over sampling, Nathalie over gescheurde illustraties, Petr over typografie, Frank over onzichtbaar zoomen, Miranda over signpainting, Karel over kunst, etc. Aanwezig en op tijd zijn is verplicht, meedoen aan de opdracht hoeft niet als je er niks mee hebt. Dan luister je gewoon, je steekt er altijd wel iets van op.

				In december vieren we de eerste Corona-kerst. Ik ben op bezoek in de Yurt van m’n vriendin en we gaan zoomen met alle Alleburen. Twee jaar nadat we begonnen zijn, van toeten noch blazen wetend, zijn we met z’n vierentwintigen. Ik herhaal: vierentwintigen!!

				Bestuur, raad van toezicht, vrijwilligers maar vooral alle deelnemers. Wat ik bij Overburen altijd heb geprobeerd, ontstaat hier ook: een familiegevoel. Erbij horen.

				De avond is een succes. Jasper heeft wat quizjes ge-maakt. ‘Door’ geeft een presentatie over wat ze tijdens Alleburen2 gedaan hebben, ik vertel een Kerstverhaal en we drinken de alcoholvrije drank uit het kerstpakket dat iedereen gekregen heeft.
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				We zijn niet zo van vakanties bij Alleburen. Ik vooral niet. Dat heeft een lullige reden, namelijk dat vakantie voor mij best gedoe is. Een paar dagen gaat, maar een paar weken, zoals vroeger, dan kom ik ontzettend de onprak-tische kanten van m’n handicap tegen. Nergens zijn dingen zo goed geregeld als thuis.

				Het komt wel goed uit, want ook niet alle Alleburen gaan er goed op als hun normale weekschema wegvalt.

				Gewoon weer lekker aan een nieuw jaar beginnen. Het gaat me er weer eentje worden!

				Een aantal ouwe getrouwen neemt afscheid. Partir c’est mourir un peu. Vind ik echt lastig dat ze gaan. Eén krijgt een goeie baan, één een freelance klus via ons en voor twee gaat een jobcoach-bureau wat zoeken, maar daar heb ik nog niet zoveel vertrouwen in. Voor sommigen is betaald werk in de creatieve sector echt te hoog gegre-pen. Gelukkig staat er weer een club nieuwe creatieven voor de deur te trappelen. Leuk!

				In maart 2021 worden we gebeld of we mee willen pitchen voor de vormgeving van Introdans. Dat is andere koek dan wat we tot dan toe hebben gedaan. Introdans heeft als slogan ‘dans voor iedereen’. Daar geven ze ook echt vorm aan door projecten met ouderen, met mensen met een beperking, etc. Ze bestaan vijftig jaar en willen een nieuwe huisstijl, nieuwe website, magazines, een boek, campagnes... veel!

				Wat een kans voor Alleburen. Geweldig. Maar ja, eerst de pitch. Dat kunnen we niet alleen. Ik ben geen jonge, hippe designer meer en voor de deelnemers is dit ook veel te hoog gegrepen; er moet iemand bij! We overleg-gen met het bestuur. Ik stel Josse voor! Wel jong en hip 
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				Kerstverhaal Alledieren

				Er was een probleem in het Alledierenbos. Kerst kwam er aan maar zo voelde het helemaal niet. Op de grote open plek waar de drie boswachters normaal een gezellige tafel dekten en kerst vierden, was het nu leeg en stil. Er was iets vreemds aan de hand. Ook de dieren voelden het allemaal. ‘Het’ was er niet dit jaar. Wat dan niet? En wat nu?

				Het Alledierenbos zou het Alledierenbos niet zijn als de bewoners geen oplossing zouden verzinnen.

				Jens, de sterke beer, nam het initiatief en riep de hele club bij elkaar: ‘s Avonds kwamen ze allemaal samen op de open plek.

				Jens nam het woord: als ik nou eens in het dennenbos een mooie kerstboom haal. Berend, de das, bood aan om het achter zijn kar naar de open plek te slepen. Rik, de eland, had nog wel een mooi gewei liggen dat als piek kan dienen. En toen gingen ze allemaal loos. Eekhoorn Fleur bood aan om met kerst met een hele club eekhoorns in de boom te gaan wonen en hun staarten als engelenhaar over de takken te draperen, bever Bas kon dennenappels leveren om op te hangen en Sander het everzwijn bood aan tamme kastanjes voor het kerstmaal te regelen. Veldmuis Lars wilde met vrien-din en kindjes wel opgerold, als kerstballetjes in de boom gaan hangen. Milou, de ree, zou voor mooie paddenstoelen zorgen om op te hangen en 

				Cas de parelhoen, zou eieren leveren, als ballen in de boom dan, bij de uilenballen van de wijze uil Stijn. En alle gevonden moois dat egel Manon op haar stekeltjes meenam kon er ook mooi bij ... ja ja, Mats mist ... die komt nog.

				Toen het de middag voor Kerst was kwamen de drie treurende boswachters door het bos aangelopen bij de open plek. Joost, bijnaam De Ouwe Eik, Jasper de boself, en An, bijnaam de Vlaamse reus. Het begon al een beetje donker te worden. Laten we naar huis gaan, zei de ouwe eik. Ja, zei Jasper, ik heb het koud. Hij had het altijd koud. Wacht, zei An, ik zie licht daar. Wat is dat? Hoe dichter ze bij de open plek kwamen, hoe lichter het werd. Toen ze langs de laatste bomen liepen, zagen ze waar het licht vandaan kwam. Op de open plek gekomen stond de door vuurvliegjes verlichte prachtige boom, vol met het moois dat de alledieren verzorgd hadden en met een tafel vol lekkernijen eronder.

				Met open mond en grote ogen zagen ze hoe het boven de boom begon te sneeuwen. Sneeuw? Ja, geen gewone sneeuw, de slimme vos Mats had geregeld dat het pixels sneeuwde; prachtig!

				Met z’n allen vierden ze Kerst. Langzaam zoemde de camera weg van dit prachtige tafereel. Wat een mooi plaatje. Vectori-seren en in Illustrator openen zeg ik dan! Hoe dan ook ... ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. Zucht.
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				en twee jaar geleden afgestudeerd aan de kunstaca-demie. Ik ken ‘m al vanaf z’n pubertijd en kan het heel goed met ‘m vinden. We besluiten samen met hem de pitch te gaan doen. Alleburen gretig om aan zoiets te werken, hij jong en hip en ik de ervaring; mooie combi. Eerst een algemene pitch; vertellen wie we zijn en hoe we de dingen aan willen gaan pakken. Wat inclusie in ons bedrijf betekent en wat zij daar van mee gaan krijgen. Als we daar doorheen zijn, blijven er twee over. Daags na het doen van de presentatie komt het bevrijdende telefoontje; we gaan de vormgeving voor Introdans doen. An regelt taart en de hele dag gaat juichend en zingend voorbij. Alleburen is niet een vriendelijk stichtinkje dat de noodruftigen helpt. Alleburen speelt mee in de superleague van Arnhemse ontwerpbureaus en is daarnaast een geweldige plek om (meest jonge) mensen een steuntje in de rug te geven, waardoor ze weer mee kunnen draaien in de maat-schappij. Wie had dit na twee jaar verwacht? Ik niet. 

				In het werken ontstaat een fijn ritme. Maandag en dinsdag werken Josse en ik aan de Introdans huisstijl. Maandag met z’n tweeën en dinsdag met een paar deelnemers. We hebben een soort teampje samenge-steld. Een voor presentaties van affiches en een voor het logo. Wat zo mooi is aan ons werk is dat op een gegeven moment alles wat je gemaakt hebt te zien is. De hele stad vol met je logo. 

				Suze, die de krul onder het vernieuwde logo heeft getekend, vertelt dat ze ‘s avonds met haar moeder de stad in is geweest om haar ‘R’ overal te fotograferen (Lees ook op pagina 91). In de Introdans-opdracht zit voor veel deelnemers wel iets leerzaams.
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				Zij die niet direct aan de Introdans-klus werken, krijgen afgeleide klussen. Het magazine dat we voor Introdans maken is bijvoorbeeld een mooie aanleiding om in Indesign pagina’s op te maken. 

				Freek, vormgever van het Volkskrant Magazine is twee keer G.A.S.T. Met hem maken we een Allebuur-zomer-magazine in de stijl van het Volkskrant magazine. Heel leerzaam.

				Dinsdag en woensdag is An er, zij werkt dan aan communicatie rondom de deelnemers. Gesprekken met wijkcoaches, verslagen van wat de deelnemers verwachten en wat de doelen zijn.

				M’n huis is weer een gezellige boel. De zoon van m’n vriendin zit hier vlakbij op school en maakt gebruik van de kamers boven. Zij zelf komt de meeste weekenden. Iedere dag een stuk of vijf deelnemers, An, Josse, opdrachtgevers, coaches ... never a dull moment.

				Marieke, de wijkcoach van onze eigen wijk is heel leuk. Toen ik alleen in het grote huis kwam te wonen en hier ook ging werken, leek het me goed om haar eens te spreken. Als ik uit m’n rolstoel val ofzo ... Ik vertelde haar over het Alleburen-plan. Ze was heel geïnteres-seerd, maar ik zag haar denken: leuk dat die man nog wat probeert. Een jaar later zat de eerste jongen via haar hier en kwam ze langs om met An te overleggen.

				Op een dag is hier de coach van een jongen die stage loopt vanaf het Nimeto Utrecht, waar ik zelf ook ooit nog op gezeten heb. Zij stelt een nieuwe deelnemer voor. Eindelijk eentje die van voetbal houdt en voor 
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				de Hard gras wil werken, die Overburen nog steeds ontwerpt. De coach is wat aan ‘t mopperen dat ze geen ontwerpdocent kunnen vinden. ‘Moet je hem vragen’, zeg ik naar Jasper wijzend.

				Ze vraagt het en dezelfde week nog heeft Jasper een baan voor tweeënhalve dag in de week. Wat betekent dat hij hier nog maar een dag komt. Dat is leuk en aar-dig, maar betekent vooral dat er meer op mij neerkomt en ik heb eigenlijk al te lang teveel gewerkt.

				We delen de boel een beetje in op soort begeleiding. Maandag is een commerciële klussendag. Dan komen er geen deelnemers die veel begeleiding nodig hebben. Dinsdag half/half, dan is Josse er meestal nog en verde-len we het werk. Woensdag is een fijne dag (de rest ook, daar niet van) waarop ik de creatieve begeleiding doe en An gesprekken met de deelnemers voert over hoe het met ze gaat. Daarnaast werkt ze aan allerlei praktische zaken als de communicatie met gemeente en begelei-ders. Praktisch vind ik het ook heel fijn als zij er is en we lachen veel. Donderdag is Jasper er, als er geen vakantie of cursus bij de Nimeto is. Op die dag hebben we veel deelnemers gezet die moeten worden begeleid op het werken in de grafische programma’s, daar is hij heel goed in en ik niet.

				Vrijdag ben ik ‘s ochtends alleen met drie of vier deelnemers. Heerlijke dag. We praten veel, drinken koffie en bespreken wat er allemaal speelt. ‘s Middags sluiten we de week af met G.A.S.T.

				En dan zijn er weer twee leuke uitjes. Josse gaat met de bus van Herman, gevuld met Alleburen, naar het Huis 
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				van het Boek, in Den Haag. We zijn een monografie aan het maken over het werk van beeldend kunstenaar Anya Janssen en het is goed om eens te kijken wat voor een mooie andere boeken er zoal gemaakt worden. De club komt terug alsof ze op schoolreisje zijn geweest, zó enthousiast.

				En we gaan met z’n allen, inclusief een paar oud-deel-nemers, naar een introdans voorstelling; Pink Panther Party. De bezoekers moesten allemaal meedansen, en dat werd gedaan! Toen we daarna wat met z’n allen gingen drinken, zaten we in de kroeg onder een door Alleburen gemaakt Introdans-affiche.

				Het jaar vordert en er is weer een raad van toezicht-ver-gadering. Heftig maar geweldig. Alle drie de leden zijn heel kundig en positief maar ook kritisch. We worden niet gespaard, dat moet ook niet. Ik ben standaard gesloopt na zo’n vergadering. Die avond gaat het er 

				ook weer flink op. Ik vraag me hardop af of ik in dit huis wil blijven met Alleburen of dat ik liever naar een andere plek ga. Klaas Evert neemt het woord en zegt me dat het niet om mij gaat, dat ik die beslissing niet (alleen) neem. Hij zit in de raad van toezicht van de stichting om mee te denken over wat het beste voor Alleburen is. Natuurlijk heeft hij gelijk. Mijn woonsituatie is mijn zaak. Maar het lijkt me nog zo kort geleden dat ik hem vroeg om mee te doen in ‘mijn’ nieuwe plan.

				Bij de volgende vergadering vertel ik hem dat. Hij had mijn schrik gezien en dat speet hem, maar hij vond dat hij dat in zijn positie moest zeggen. Zeker, hij heeft gelijk. 
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				Een hele fijne nieuwe ontwikkeling is ‘de soep’. Ik kom een oud-Allebuur tegen op straat. Hij was bij Alleburen al lang niet meer op weg naar werk, zoals de meesten, maar wilde graag iets met zijn creativiteit. Na een jaar moest hij weer vertrekken. Fijne kerel, maar het lukte ‘m niet op de een of andere manier. Ik vraag ‘m wat hij doet tegenwoordig. Zeker in de coronatijd lag bij velen eenzaamheid op de loer natuurlijk. We kletsen wat en ik vraag ‘m waarom hij geen vrijwilligerswerk doet. ‘Wat dan?’ We konden bij Alleburen wel weer iemand gebruiken. Tijdelijke vrijwilligster Juul was weer elders aan ‘t werk.

				Iedere woensdag en donderdag komt hij nu de lunch verzorgen! Elf uur komt hij het pasje halen en doet boodschappen. Maakt een lekkere soep of een salade. Heerlijk. En hij luncht gezellig mee.

				Begin 2022 loopt ook voor ons Corona op z’n einde en het wordt hier weer drukker en drukker. Heerlijk en gezellig, dat allereerst, maar er ontstaan ook wat scheurtjes. Drieënhalf jaar na de oprichting is, zoals An dat mooi zei, de pioniersfase voorbij en groeien we met wat groeipijnen uit naar een volwassen bedrijf.

				Alleburen heeft te weinig draagkracht voor alle taken die er moeten gebeuren. Er komt echt teveel op mij neer. Ik werk te hard en teveel en woon in Alleburen. Privéleven schiet er een beetje bij in. Door de drukte en de veelheid laat ik steken vallen. Vooral het commerciële werk leidt daar soms onder. 

				Met de deelnemers gaat het goed. Het is hier altijd gezellig. Maar ook zo gezellig dat we een stop moeten zetten op de toestroom van nieuwe deelnemers.
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				Kunstportaal

				Kunstportaal, een plek voor over de 100 man dagbeste-ding, stopt er mee. We hadden regelmatig contact met een hele leuke leidster als een ambitieuze deelnemer naar ons over wilde stappen.

				Ineens melden zich verschillende mensen die op zoek zijn naar een andere creatieve plek, afgezien van het feit dat we vol zitten, willen we ze niet als het echt alleen dagbesteding is. Je moet je hier wel willen ontwikkelen, dingen erbij leren. Voor mensen die alleen rustig willen schilderen zijn andere plekken.

				Het nieuws over Kunstportaal brengt An en mij op gedachten. Er is daar veel meer ruimte dan op de Oude Velperweg... Zou die plek niks voor ons zijn?

				Ik heb meteen de neiging om mensen te gaan bellen en afspraken te regelen. Ik weet inmiddels dat ik moet stoppen met meteen te doen wat me te binnenschiet en eerst overleggen.

				Geen gemakkelijk proces voor me. Iedere woensdag, aan het einde van de dag hebben we dagelijks bestuursvergadering. An, Josée en ik. Zij hameren er op dat de structuren bij Alleburen strakker moeten. Het bedrijf wordt te groot voor hoe we het nu draaien.

				We hebben een tussentijdse evaluatie met Introdans. 

				Ze zijn niet blij. Dat zit ‘m niet in hoe de dingen er uit zien, maar over hoe rommelig ze tot stand komen, maar zij zien ook dat alles op mijn bord komt en daardoor niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. De hoeveelheid extra werk die zij hebben dankzij het feit dat er bij ons 
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				Workshop van Jan Willem van den Ban.
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				niet duidelijk wordt gecommuniceerd kan natuurlijk niet. De correcties die dubbel moeten zijn vervelend, maar ook de toon van de communicatie en vooral het feit dat ze de samenwerking vaak niet leuk vinden.

				Ze stellen ons de vraag of wij deze moeilijke, veeleisende klus wel echt willen. Ze weten zelf ook 

				dat ze een hele lastige opdrachtgever zijn, zeker voor een inclusief bureau zoals wij dat zijn en willen zijn. Ze vragen veel, vaak snel en eisen hele hoge kwaliteit.

				Als we het willen zijn ze bereid om ons nog een kans te geven maar dan moeten we wel met een nieuw plan van aanpak komen. Ze hebben gelijk, dit legt absoluut de vinger op een zere plek; we missen draagkracht. Zestien deelnemers is te veel om ‘daarnaast’ ook nog een klus als deze correct en foutloos uit te voeren. 

				Dingen komen in een stroomversnelling.

				 

				We besluiten iemand te vragen ons te helpen bij het stroomlijnen van de processen bij de Introdans-klus. Jan Erik komt erbij. Een vriend van me die een ontwerp-bureau en winkels heeft gehad, nu in het onderwijs zit en zich daar verdiept in de sociale kant van het ont-werpvak, goed is in het structureren van de processen en tof is om erbij te hebben.

				Zijn eerste opdracht is het leiden van een gesprek tussen mij en Introdans. We gaan er samen naar toe en spreken af dat we ze na twee maanden gaan laten zien hoe we ‘ons leven hebben gebeterd’.

				En in de zomer volgt heel goed nieuws. Kunstportaal geeft aan dat we de ruimte die we willen kunnen huren. We mogen zo nu en dan al de sleutel en organiseren daar een aantal bijeenkomsten. 
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				Zo heeft Jan Erik een middag georganiseerd waar we met de deelnemers erbij praten over wat inclusie is, wat dat inhoudt voor een ontwerpbureau, wat we nodig hebben en wat onze droom is. Jan Erik heeft in onze nieuwe, grote, lege ruimte allemaal vellen opgehangen, waar iedereen met post-its z’n ideeën en opvattingen opplakt. Een prachtige middag waar veel uitkomt.

				Van de uitkomsten maken we een presentatie. Op de afgesproken datum worden de twee Introdans-op-drachtgeefsters uitgenodigd en leiden we ze, ook weer samen met de deelnemers langs de grote posters die we gemaakt hebben naar aanleiding van de brainstorm.

				Ze zijn enthousiast en we mogen door.

				Zo omschrijven we de werkwijze van Alleburen in de zomer van 2022:

				‘Het maken van ontwerpen (huisstijlen, animaties, websites etc. aangevuld met de inkomsten voor begeleiding van deelnemers vormen ons verdienmodel. 

				Het product van Alleburen zou je ‘ontwerp-plus’ kunnen noemen. De professionele ontwerpers en de flexibele schil zorgen ervoor dat het gevraagde er top uitziet 

				en op tijd wordt geleverd.

				Bij Alleburen krijg je ‘extra’. Veel mensen werken en denken mee. Dat levert ook nieuwe inzichten op. Opdrachtgevers krijgen een goed ontwerp en steunen mensen op hun pad terug naar de maatschappij.’

				Wat is het dat Alleburen zo bijzonder maakt? Als we het ooit door willen geven. Als Alleburen ooit zonder ons kan en wil en wij zonder Alleburen, dan moeten we dat vastleggen. Het is de cultuur, maar wat is dan die cultuur?
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				Bij het groeien van de club en de veranderingen in werk, is goed om dat te weten. Is het de plek? Zijn het de mensen?

				We vragen het aan deelnemers. En van de prachtige uitkomsten stelt dat je bij Alleburen jezelf kunt zijn, niet bang hoeft te zijn om fouten te maken of af te gaan. Dat er het gevoel van een club is, die bij elkaar hoort. Kleinschalig, vertrouwd, veilig, huiselijk. Aan de hand van de mooie antwoorden neemt An bij een aantal deel-nemers een interviewtje af. Subsidiegevers en toeleiders willen graag meer over de resultaten horen. Er volgt er een (zie pagina 88 ‘Sam’). Ze zijn allemaal mooi, maar dat wordt een andere uitgave.

				Dat gaat nog best ingewikkeld worden op de nieuwe locatie. De Oude Velperweg is mijn huis, dus is ook huiselijk. Het feit dat mijn fysiotherapeut er soms nog is als Alleburen begint of dat de schoonmaakster bezig is. Dat m’n vriendin een bakje koffie mee drinkt. Dat maakt het allemaal gezellig en huiselijk, hoe houden we dat vast onder een systeemplafond?

				Steeds vaker gaan we naar Kunstportaal. Het is fijn om het daar over de toekomst te hebben; dan voelt-ie dichterbij. Omdat de Corona-maatregelen los zijn gela-ten, hebben we ook weer live-G.A.S.T.-bijeenkomsten op de vrijdag van 14 tot 15 uur in Kunstportaal. Vriend/ontwerper/illustrator/muzikant (en meer) Jan Willem verteld een inspirerend verhaal en geeft een workshop. Heel vet.

				Het is een behoorlijke opgave om iedere week een gast aan te dragen. Na afloop even relaxen, eten en het 
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				Uitje naar Kröller Müller, aangeboden door ouders Jasper
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				Joost en Josse aan het werk.
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				weekend in. Op maandag begint alles weer en voor je het weet is het weer vrijdagmiddag en moet er weer een G.A.S.T. zijn. Tot nu toe lukt het steeds, maar het wordt natuurlijk steeds moeilijker. Je kan ze ook niet op don-derdag bellen of ze vrijdag een verhaaltje willen houden.

				We zijn onderbemand. Zoveel is duidelijk. We hebben, naast mij, nog een senior-ontwerper nodig én een zakelijk leider en een ‘flexibele schil’ van ontwerpers die kunnen inspringen bij teveel werk. Het inrichten van de nieuwe ruimte én het begeleiden van de extra deelne-mers die we hebben kunnen aannemen.... het is erg veel! Maar waar gaan we dat van betalen? Iedereen is enthousiast over Alleburen, maar inmiddels weten we dat we daar de rekeningen niet van kunnen betalen.

				Bij Overburen zei een opdrachtgever eens: ‘Jullie hebben altijd de krenten in de pap.’ 

				‘Ja,’ antwoordde Maarten: ‘we hebben alleen vaak geen pap!’ Het harde werken moet meer op gaan leveren. In ieder geval moet Alleburen z’n eigen broek op kunnen houden.

				An is druk met de aanvraag van nieuwe subsidie. Misschien hebben we te lang zonder gedaan. We hebben grote plannen voor de komende periode, maar daar moet veel voor gebeuren. De raad van toe-zicht moet alle plannen goedkeuren. Ze maken zich ook zorgen. Gelukkig kent An ook andere sociale onderne-mingen en weet dat we deze fase door moeten, dat ze daar allemaal doorheen zijn gegaan.

				An haalt haar inspiratie bij een cursus met andere sociaal ondernemers. Ik ga bij de Rotary Club.

				Opdrachtgever en held Willem en Marian (raad van 
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				Ik heb multimedia design gestudeerd. Maar ik heb nooit gewerkt in het vak. Deadlines en creativiteit leken voor mij niet samen te gaan. Ik bouwde zoveel spanning op. Ik kreeg angstaanvallen en faalangst. 

				Via een vriend van mij, die met plezier bij Alleburen werkt, leerde ik het bedrijf kennen. 

				Een ontwerpbureau waar gewerkt wordt aan toffe opdrachten en waar ook aandacht is voor ieders speciale aandachtspunten. 

				Ik ben gestart. Het was echt spannend kan ik wel zeggen. Een paar keer heb ik de handdoek in de ring gegooid. Maar dan waren er altijd de mensen bij Alleburen die steunden en die vertelden dat het oké was. Dat mijn werk wel goed was.

				Aan Joost heb ik veel te danken. Altijd opgeruimd en steunend. Een fantastisch rolmodel. 

				Nu na een half jaar merk ik dat ik met plezier naar mijn werk ga. Bij Alleburen weet men nu goed welke opdrachten bij mij passen. En ik heb weer meer vertrouwen in wat ik kan. 

				Animeren vind ik het leukst. Ik kan me voorstellen dat ik hier bij Alleburen in de toekomst nog meer mee kan doen. Maar eerst wil ik genieten van hoe het nu gaat. Ik voel me rustiger, kom altijd en meestal met plezier. 

				Voor mij zijn de belangrijkste woorden die ik bij Alleburen vind passen: Menslievendheid, veel ervaring, ongedwongen-heid maar niet vrijblijvend.
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				Diverse uitingen i.o.v. Vondeldorp, Amsterdam.

				2022, met Lars en Merel.
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				toezicht) dragen me voor bij de Rotary Club en hoewel ik me daar in het begin een wat vreemde eend in de bijt voel, krijg ik het er erg naar m’n zin.

				In de zomer van 2022 wordt me echt duidelijk dat er iets moet gebeuren. Het verlies van m’n moeder, het uitgaan van de relatie en de veel te lang durende hittegolf ma-ken dat het wachten op de vernieuwingen eeuwig lijkt te duren. Maar in september begint het dan toch echt.

				Na veel gedoe over financiën tekenen we een contract met de gemeente voor het huren van de voormalige ruimte van Kunstportaal. Jurgen, oud Overbuur, met wie ik al heel lang samenwerk en bevriend ben, steekt met kop en schouders boven de andere sollicitanten uit en wordt aan het team toegevoegd als ‘senior ontwerper’. Josse neemt afscheid en Jan Erik neem de plaats van Josée over in het dagelijks bestuur.

				An, Jan Erik en ik gaan aan de slag met ‘het nieuwe Alleburen’. We buigen ons opnieuw over onze kernwaarden en de vraag waar we over vijf jaar met Alleburen willen staan (langer dan 5 jaar wil ik niet over nadenken). Op wat voor opdrachtgevers gaan we ons richten? 

				Tot hoeveel deelnemers kunnen we groeien? Enzovoort enzovoort.

				Als ik dit schrijf, hebben we het nieuwe hoofd publiciteit van Introdans op de lunch gehad. Aardige dame. Luna, heeft soep gemaakt. Zij zit al twee jaar bij Alleburen en is ook echt niet weg te denken. Ze doet ontwerpklusjes, illustreert, fotografeert en doet daar-naast allerlei klusjes voor Alleburen. 
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				Met z’n tienen zitten we aan de lange tafel. Ik kijk om me heen en denk na over de afgelopen drie en een half jaar. Alle ups en downs. Ik voel vooral een enorme voldoening over de stappen die we in de afgelopen tijd hebben gezet. Ik ga het verhaal hier eindigen. Bij een happy end van een eerste periode die drieënhalf jaar duurde. Hoe lang duurt een tweede? Een derde ...?

				Hoe Lang is een Chinees en Wie is zijn vrouw!

				...wordt vervolgd
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				Artikel van Annet Rosenboom, bestuursadviseur van gemeente Arnhem op het intranet van de gemeente

				De ‘R’ van Loes 

				Ken je het logo van Introdans? Met die zwierige en sierlijke ‘R’? Dit is een ontwerp van Activerend Werk aanbieder ‘Alleburen’. Deelnemer Loes van der Velden maakte deel uit van het ontwerpteam. Zij vertelt over de waarde die de opdracht van Introdans aan Alleburen voor háár had. 

				“Ik zat in de bus toen die langs een billboard van Introdans reed. Met daarop het logo waar ík aan gewerkt had. Ik was zó trots! Heb snel een foto kunnen maken en stuurde die meteen aan mijn moeder. ‘Kijk mam, dit is mijn R, in de hele stad te zien’ appte ik !”

				Kriebels

				Loes werkte met de ervaren vormgevers van Alleburen aan dit logo, onderdeel van de opdracht om een nieuwe huisstijl te ontwerpen voor het befaamde Arnhemse dansge-zelschap. “Ik ging ook met mijn moeder naar een voorstelling van Introdans waar het jubile-umboek in onze huisstijl werd uitgedeeld. Weer later fietste ik door de stad en stuitte toevallig op de grote Introdans-bus. Met wéér dat logo! Ik voel echt kriebels dan.”

				Activerend Werk

				Activerend Werk ondersteunt inwoners die stappen willen zetten op weg naar werk. 

				Door aan de slag te gaan bij een Activerend Werk-aanbieder on-derzoeken zij al doende wat ze willen en kunnen, en worden ze aangemoedigd alles uit zichzelf te halen. In Arnhem bieden zo’n 60 organisaties deze werkvorm aan, waarvan ongeveer de helft sociale ondernemingen zijn zoals Alleburen.

				Pitch

				Alleburen-oprichter Joost Overbeek pitchte zijn voorstel bij Introdans en vroeg Loes daarbij te zijn. “Dat was ook heel gaaf. Joost wilde deze opdracht echt heel graag binnenhalen. Je voelde dat het serieus ergens om ging”. 

				Introdans had meerdere ontwerpstudio’s gevraagd te pitchen en koos uiteindelijk voor deze sociale onderneming. “Omdat ze het beste aanbod hadden”, aldus Marieke van ‘t Hoff, zakelijk directeur van Introdans. “De sociale impact die ze maken vinden we be-langrijk en past ook naadloos bij onze waarden. Maar voorop stond dat hun ontwerp-ideeën het beste aansloten bij onze vraag. Dat ze het beste product leveren tegen de beste voor-waarden.”

				Loes vervolgt: “Dat ik voor een betaalde opdracht van zo’n bekende opdrachtgever heb ge-werkt, dat maakt echt verschil. Je werk wordt écht gebruikt. En in dit geval is het ook nog voor de hele wereld zichtbaar. Dat geeft extra voldoening. Het heeft mijn zelfvertrouwen een boost gegeven.”
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				Beeld uit campagne i.o.v. BO (voorheen unienfto - vakbond voor het beroepsonderwijs). 2023, met Jurgen en álle buren.
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				Colofon

				Joost	Concept en tekst

				Joost en Hendrik	Vormgeving en opmaak

				Catelijne		Eindredactie

				Hendrik	Coverontwerp

				Met dank aan iedereen die heeft geholpen om Alleburen te brengen tot waar het nu is.
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				Jarenlang heb ik een goed lopende, hele toffe, ontwerpstudio in Amsterdam gehad: Overburen. Tot het echt niet meer ging. M’n MS maakt dat ik geen auto meer kan rijden. Toen ben ik begonnen iets in m’n woonplaats Arnhem op te zetten. Niet alleen meer voor de overburen, maar nu voor álle buren. In drieënhalf jaar tijd groeit Alleburen uit tot een volwassen sociale onderneming.

				‘Alleburen, de eerste drieënhalf jaar’ is mijn verhaal over deze bizarre periode. Niet per se hét verhaal van Alleburen, dan had An zeker mee moeten schrijven. Ander boekje misschien.

				Leuk of leerzaam. Inspirerend wellicht. Ik had deze periode in ieder geval voor geen goud willen missen!
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